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thema: Wat is ‘leven in geloof’? 
 
votum en groet 
NLB 978 Aan U behoort, o Heer der heren 
verbondswoord 
Psalm 27:6,7 (GK) Heer, wil mij onderwijzen in uw wegen 
gebed 
inleiding schriftlezing** 
lezen: 1 Korintiërs 15:1-34 
lezen: Psalm 2 
kindermoment 
ELB 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
verkondiging 
Psalm 138 (NPB) Ik loof U Heer met hart en ziel 
gebed 
collecte 
ELB 276 Ik geloof in God de Vader (=Opwekking 347) 
zegen 
 
  



Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Ik sprak een poos geleden een leerkracht op een basisschool. Ze zei: ‘Je kunt  vaak aan de 
kinderen zien hoe hun thuissituatie is. En dan bedoel ik niet of de ouders veel of weinig 
te besteden hebben. Dat kun je soms ook wel zien aan de kleren en de spullen. Maar ik 
bedoel iets anders: je kunt aan de kinderen zien of ze uit een gezin komen waar liefde, 
waardering en stabiliteit heersen. Of uit een gezin waar spanning, angst en afwijzing 
heersen. Het ene kind heeft een gezond stuk zelfvertrouwen en plezier in het leven. Het 
andere kind is getraumatiseerd en staat of heel teruggetrokken of juist heel agressief in 
het leven. Natuurlijk maakt het ook uit wat voor karakter een kind van zichzelf heeft. En 
wat hij of zij meegemaakt heeft. Maar er is zo’n groot verschil tussen een kind dat een 
goed basisvertrouwen heeft en een kind waarbij dat basisvertrouwen beschadigd is.” 
 
Ik denk dat jullie dit wel herkennen. Bij anderen. Of bij jezelf. Had je een gezonde thuissi-
tuatie, of was dat niet oké? Sta je met vertrouwen in het leven of heb je veel last van 
angst en onzekerheid? Sta je open in het leven, of hou je de ramen en deuren naar ande-
ren het liefst dicht? Voor de meeste mensen zal het een combinatie zijn. En een worste-
ling met jezelf of met je verleden. Want wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwas-
senen. Ook al is het minder zichtbaar, je merkt het verschil vaak wel. Mensen die ver-
trouwen hebben in het leven. En mensen bij wie dat vertrouwen heel dun is.  
 
Als ik met jullie wil nadenken over ‘leven in geloof’ dan gaat het hierover. Hoe sta je in 
het leven? Je kunt ‘geloof’ ook vertalen met ‘vertrouwen’. Als het gaat over de trits: ge-
loof, hoop en liefde, dan denk ik dat het woord ‘vertrouwen’ de gevoelswaarde het beste 
weergeeft. Het is de wereld die je binnenstapt als je Jezus Christus leert kennen. Het is 
het leven dat je krijgt van Christus. Geloof in Christus geeft je een leven in vertrouwen. 
Een christelijk basisvertrouwen in het leven. Dat voor iedereen is weggelegd, onafhanke-
lijk van je achtergrond, je thuissituatie, je omgeving, je persoonlijke eigenschappen of je 
omstandigheden. Zeker, voor de een zal het meer strijd kosten dan voor een ander. 
Trauma’s zijn niet weg. Vertrouwen wordt gemakkelijk aangevochten. Angst en onzeker-
heid kunnen je in een houdgreep nemen. Tegelijk heeft geloof in Jezus Christus veel in-
vloed op hoe je in het leven staat. Een leven in vertrouwen is wat God geeft aan wie Jezus 
aanvaarden als hun Heer. Een leven in geloof.  
 
** 
Wat is dat voor vertrouwen? Wat is dat voor geloof? Vanuit de Bijbel is er heel veel over 
geloof te zeggen. Ik beperk me vanmorgen tot wat Paulus erover schrijft in de eerste 
helft van 1 Korintiërs 15. Het hele hoofdstuk gaat over de opstanding van de doden. Over 
onze opstanding uit de dood, als Christus terugkomt. In de gemeente van Korinte waren 
mensen die dat niet geloofden. Paulus is daar boos over. ‘Als je dit niet gelooft, wat voor 
waarde heeft je geloof dan’, vraagt hij zijn lezers. 
 
Voordat Paulus iets schrijft over de opstanding van mensen, geeft hij veel aandacht aan 
de opstanding van Jezus. Wat we gevierd hebben over Pasen. Hij schrijft: ‘Geloof wordt 
opgeroepen door de opstanding van Jezus. Die is niet te ontkennen. Dat wij jullie verteld 
hebben dat Jezus opgestaan is, is gebaseerd op feiten en getuigen,’ zegt Paulus. ‘Meer 
dan vijfhonderd mannen hebben Jezus gezien nadat Hij was opgewekt uit de dood. Plus 
nog heel veel vrouwen. De apostelen meerdere keren. Zelfs aan mij is Hij verschenen, 
schrijft Paulus, ook al was ik eigenlijk al helemaal mislukt als apostel. Aan zijn 



opstanding hoef je niet te twijfelen. Luister naar de mensen die Hem ontmoet hebben. En 
kijk naar hen! Wat het met hen gedaan heeft! Het heeft hen tot geloof bracht in Jezus 
Christus. Het heeft hen in beweging gebracht. Het heeft hen anders in het leven gezet. 
Het heeft hen een onverwoestbaar vertrouwen gegeven in God kracht en Gods genade.’  
 
Het is Pasen dat geloof in ons oproept. Vertrouwen in het leven wordt opgeroepen door 
de opstanding van Jezus Christus. Als Jezus niet opgestaan zou zijn, dan heeft je geloof 
geen kracht en geen inhoud, schrijft Paulus. Maar Jezus is wél opgestaan. Je geloof heeft 
vaste grond onder de voeten. Jezus ís opgestaan. Hij is het bewijs van Gods genade en 
van Gods kracht. Prachtig spreekt Paulus over het koningschap van Christus. Niet alleen 
heeft Hij de dood overwonnen. Hij vernietigt ook alle heerschappij en elke macht en 
kracht. Omdat God dat aan Hem onderworpen heeft. God heeft hem het koningschap ge-
geven over alle machten en krachten in de wereld. En uiteindelijk zal Hij zelfs de dood 
volledig vernietigen. En alles en iedereen in de handen van de Vader leggen.  
 
Als je bij zo’n machtige Koning hoort, hoef je toch nergens meer bang voor te zijn? Na-
tuurlijk: angst kan je aanvliegen. Het is soms een irrationele kracht die je overspoelt. 
Misschien wel tot paniek toe. Het beheerst je gedachten en brengt je tot keuzes die niet 
altijd goed zijn. En tegelijk blijft het staan: Wie bij Jezus hoort, die hoort bij de Heerser 
over alle machten. De Koning over alle presidenten en dictators. De Heer over alle pro-
cessen en mechanismen. De overwinnaar over de duivel en het kwaad. Degene voor wie 
zelfs de dood geen eindpunt is. Daarom zijn geloof en vertrouwen zo nauw met elkaar 
verbonden. In Jezus geloven geeft vertrouwen. Daarom is bidden zo belangrijk: schuilen 
bij je Heer. Weer rust en vertrouwen vinden. Geloof in Jezus betekent leven in vertrou-
wen. Jouw Heer is sterker dan wat of wie ook. Zelfs als het leven hier op aarde voor jou 
onleefbaar wordt om wat voor reden ook. Als jij van alle kanten wordt aangevallen. Zelfs 
als je zou worden gemarteld of gedood. Jouw Heer is sterker!  
 
Is dat gemakkelijk? Niet altijd. Het betekent dat je andere machten afzweert. Dat je van 
andere goden afkeert. Dat je je van je zonden en je egoïsme bekeert. Dat je je angst on-
derkent en bij de Heer brengt. Dat je Jezus echt als Heer erkent en aanbidt. Dat je in Hem 
gelooft. Zo ontstaat vertrouwen in Hem. Als je Pasen viert, luistert naar het verhaal van 
de opstanding van Jezus en tot je laat doordringen wat daar gebeurd is. Dan wordt dat 
vertrouwen, dat geloof opgeroepen. Leven in vertrouwen is niet zomaar een gok. Het is 
een keuze voor Jezus. Waar goede argumenten voor zijn. Hij is uit de dood opgewekt. Hij 
is nu de CEO van onze wereld.  
 
** 
Leven in vertrouwen. Daar is alle reden voor als je Christus gelooft. Met dat geloof is iets 
bijzonders aan de hand. Paulus maakt duidelijk dat aan dat geloof je redding is verbon-
den, je bevrijding van de zonden. Leven in vertrouwen ontstaat als je door Jezus God in 
zijn genade leert kennen. Als je het over Christus hebt, dan heb je het ook over je zonden. 
Waarvoor Hij gestorven is. Waaruit Hij je bevrijdt. Zodat je gered bent van het oordeel 
van God. Je niet langer een gevangene van je zonden bent. Omdat je leeft van Gods ge-
nade. Ik citeer de woorden van Paulus die we zojuist gelezen hebben. 
 
Misschien denk je: Hoe kan ik nu leren leven in vertrouwen als ik steeds aan mijn zon-
den wordt herinnerd? Die zijn toch weg? Hoe kan ik genieten van het nieuwe leven in 
Christus, als ik ook voortdurend moet horen dat ik gered moest worden van Gods 



oordeel? Dat is toch een gepasseerd station? Hoe kan ik mij ooit in vrijheid ontwikkelen 
als ik steeds klein gehouden word?  
  
Als je zo denkt, dan maak je een fout. Leven in vertrouwen ontstaat juist als je beseft dat 
dat leven je gegeven is. Dat je het niet zelf hoeft te organiseren. Dat je het niet zelf kunt 
verdienen. Dat je het juist helemaal niet verdiend hebt. Integendeel: als het van jou zou 
afhangen, zou je het leven voortdurend verspelen. Is er geen enkele reden om met ver-
trouwen te leven. Jij en ik leven onder Gods oordeel als Jezus ons niet zou bevrijden van 
onze zonden. Maar dat is precies wat Jezus wél gedaan heeft. God heeft zich in zijn ge-
nade naar ons toegebogen. Hij heeft zijn Zoon gegeven uit liefde voor de wereld. Hij 
heeft Hem laten sterven voor onze zonden. Zo ben jij bevrijd van de zonden, van het 
kwaad, van de duivel en van de dood. Daarop is je vertrouwen gebaseerd. 
 
Je doet er goed aan om nooit te vergeten dat het genade is dat je in vertrouwen mag le-
ven. Houd dat besef juist levend. Niet om jezelf de put in te praten. Of te gaan twijfelen. 
Maar om je des te meer aan Christus te verbinden. Je handen voor Hem te openen. Te er-
kennen waar je verkeerd bezig bent geweest. Waar je je schuldig aan hebt gemaakt. Wat 
je te snel hebt gezegd, waarin je ondoordacht hebt gehandeld, waarin je mensen hebt be-
schadigd of Gods regels in de wind hebt geslagen. Verootmoediging, schuldbelijdenis en 
bekering hebben een blijvende plaats in het leven van een christen. Net als vergeving 
vragen en vergeving schenken waar dat nodig is. Weet dat je leeft van genade. Dat je die 
genade voortdurend nodig hebt. Maar ook dat die genade er altijd is. Verzegeld in de 
dood en opstanding van Christus. Daarom leef je in vertrouwen. Op Hem! 
 
Het is niet waar dat je somber wordt als het over zonden gaat. Je vreugde over Christus 
wordt er alleen maar dieper van. Je leven in vertrouwen krijgt een veel steviger funda-
ment. En een veel diepere en warmere klank: ik vertrouw mijn Heer, omdat Hij mij heeft 
gered. Ik leef in het geloof dat God mij tot zijn kind heeft gemaakt. Ik leef van zijn genade. 
Je kunt me niet meer vastpinnen op mijn fouten. Niet meer gijzelen met mijn zonden. Je 
kunt mijn innerlijk vrede niet afpakken. Want het vertrouwen dat ik heb, ligt niet vast in 
mijn sterke geloof of mijn zelfbewuste karakter. Het ligt vast in Gods genade. Het is goed 
met Hem. Van Hem heb ik het vertrouwen gekregen. Aan zijn hand leer ik leven in ge-
loof. Van mijn kant uit is dat nogal eens struikelen en vallen. Maar Hij heeft bewezen dat 
Hij van mij houdt. Hoe onvoorstelbaar het ook is om te zeggen. Ik breng het met 
schroom naar voren. Maar Hij leert het mij zeggen. En daarom herhaal ik het met diepe 
eerbied en dankbaarheid: Ik leef in vertrouwen, want mijn zonden zijn mij vergeven. 
Gods genade is met bloed ondertekend door mijn Heer Jezus Christus. Omdat Hij is opge-
staan, ben ik bevrijd en gered. Een kind van God.  
 
** 
Leven in geloof is leven in vertrouwen. Vanuit de brief van Paulus moet ik over dat leven 
nog iets zeggen. Namelijk dat het leven in geloof je ook in beweging zet. Geloof in de op-
standing van Christus uit de dood en geloof in de genade van de Vader laat je niet onver-
anderd. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God laat je niet zoals je was. Zijn ge-
nade wordt een bron van energie. Het vertrouwen op zijn macht zorgt ervoor dat je 
ruimte maakt om Hem te dienen. Het besef van je redding zet je aan om je af te keren 
van het verkeerde en je in te zetten voor het goede. Geloof in de opstanding van Jezus 
laat je niet onveranderd. Wie echt Pasen gevierd heeft, blijft niet meer hetzelfde. 
 



Paulus wijst erop dat hijzelf, net als de andere apostelen, zich er maximaal voor ingezet 
heeft om het verhaal van Jezus’ dood en opstanding verder te vertellen. Het goede 
nieuws van bevrijding en redding, zelfs van de dood. Van een nieuw leven in geloof, hoop 
en liefde. Paulus geeft aan dat dát geloof voor hem de reden is dat hij gevaren niet uit de 
weg gaat, dat hij bereid was risico’s te nemen. Als zijn leven al veilig is in Christus, hoeft 
hij toch niet meer bang te zijn voor zijn eigen veiligheid? Natuurlijk, hij neemt geen on-
nodige en onverantwoorde risico’s. Maar hij laat zich ook niet door angst voor tegenwer-
king of vervolging tegenhouden voor wat hij moet doen of moet zeggen. 
 
Paulus zegt het zelfs nog een beetje scherper. Het feit dat mensen bereid zijn risico’s te 
nemen voor het geloof, is een extra reden om te geloven dat Jezus is opgestaan. Waarom 
zouden mensen anders zich zo inzetten? Als er geen opstanding uit de dood zou zijn, ga 
je toch geen risico’s nemen? Dan zorg je ervoor dat je zo veel mogelijk plezier en geluk in 
dit leven krijgt en dat het zo lang mogelijk duurt. Maar zo ligt het dus niet bij gelovigen. 
Wij hoeven hier niet alles uit het leven te halen, want we hebben de eeuwigheid. Wij 
hoeven ten behoeve van ons geluk niet met onze ellebogen te werken en anderen weg te 
duwen. Want leven in geloof betekent dat je je juist inzet voor het heil van anderen. Voor 
eerlijkheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Ook als het jezelf iets kost. Of veel kost. 
Aan geld of energie, aan eer of waardering, aan welvaart of spullen. 
 
Wie leeft in vertrouwen, die komt in beweging. Vanuit de vrede met God komt er ruimte 
om Hem te dienen. En om mensen te dienen. Laat je niet leven door wat anderen van je 
vragen of verwachten. Of door alles wat er zogenaamd moet. Of door wat men ervan 
vindt. Maar maak keuzes vanuit je basisvertrouwen in Christus. Dat zal opvallen. 
 
** 
Leven in geloof, hoop en liefde. Het nieuwe leven, opgeroepen door de opstanding van 
Jezus Christus. Het leven na Pasen. Wat is leven in geloof? Een leven in vertrouwen. Ge-
baseerd op het koningschap van Jezus Christus. Ingekleurd door het besef van Gods ge-
nade. Met ruimte en ambitie om in beweging te komen voor de Heer.  
 
** 
Ja maar, Kees. Zo’n leven in vertrouwen. Dat klinkt heerlijk. Maar is dat ook voor mij? Ik 
heb zoveel last van angsten. Mijn levensverhaal kent diepe trauma’s. Ik ben het vertrou-
wen kwijt geraakt. In het leven. In mensen. In God. Ik wil het heel graag, maar het lukt 
me zo slecht. Ben ik dan wel een goede christen?  
 
**  
Lieve zus of broer in de Heer, als je zo beschadigd bent, kan vertrouwen heel moeilijk 
zijn. Misschien wel onmogelijk.  
Tegelijk zeg ik: verbind je aan Jezus Christus. Ook met je schade, je trauma’s en je strijd. 
Hij ís gestorven voor onze zonden om ook jou te bevrijden van het kwaad. Hij ís opge-
staan uit de dood om ook jou te beschermen. Hij komt weer terug om ook jou op te halen 
en bij zich te nemen. Dat staat vast. Ik wens je toe dat dit je iets geeft om het vol te hou-
den. Daarmee laat ook jij iets zien van wat Jezus Christus geeft. Iets van dat nieuwe leven 
in Hem, waarin ook jij leeft als kind van God, ook al is het nog op de oude aarde. Hier leef 
je, ook in strijd, ziekte en spanning, in het vertrouwen dat Jezus Christus je Heer is.  
 
Amen 


