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Thema: Passie voor Jezus 
 
votum en groet 
NGK 246:1,3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
verbondsvernieuwing (1 Petrus 2:8-17) 
Psalm 119:9,10 DNP Fluister in mij, Heer, wat uw wet verlangt 
gebed 
lezen: Filippenzen 3:1-21 
Opwekking 582 Jezus, alles geef ik U 
preek 
Psalm 73:7,8 DNP Wie heb ik in het hier en nu 
verhaal voor de kinderen 
gebed 
Opwekking 805 Maak mijn hart onrustig God 
collecte 
Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
zegen 
 
  



 

 

We hebben onszelf een opdracht gegeven. 
De gemeente heeft ‘passie voor Jezus’ op 
één gezet. Jij misschien niet. Maar toch, 
wij met elkaar wel. Waarom?? 
Heb je niets met het woord ‘passie’? Te 
radicaal? Vermoeiend? Dat kan. Tegelijk: 
Jezus staat centraal. Als dat niet zo is, 
kunnen we de kerk wel sluiten. Of kun je 
wel stoppen met de kerk. Steeds weer te-
rug naar de kern.  

 

‘Passie’: een paar gemeenteleden heb ik 
bevraagd. Wat jouw ‘passie’? Wat levert 
het je op? 
Er zijn veel passies: passie voor mensen, 
kinderen, natuur, tuin, politiek enz.  
Dit zijn bijzondere en opvallende passies. 
Hoe is dat met ‘passie voor Jezus’? 

 

Is het praisen? Inzet vanuit geloof voor 
klimaat? Voor de armsten in de wereld? 
Voor evangelisatiewerk? 
Dat kan het zijn. Voor veel mensen tege-
lijk wat ongemakkelijk. Maar dan let je op 
de buitenkant. Liever beginnen bij de bin-
nenkant: Wie is Jezus voor jou? Hoe ben je 
aan Hem verbonden? Hoe is Hij jouw 
Heer? Het woord ‘passie’ helpt om dat de 
onderzoeken. 

 

Paulus geeft een inkijkje in zijn hart. Brief 
vanuit de gevangenis naar Filippi. Meest 
persoonlijke brief. Zijn passie. 
‘Alles beschouw ik als waardeloze troep’. 
Zie vers 5-6. Nu nog verder ‘alles’. Oudere 
broeder: dat maak ik niet mee. Het 
tweede wel: ‘het kennen van Jezus Chris-
tus mijn Heer overtreft alles.’ Paulus: 
‘daar jaag ik naar’ ‘laat dat uw vreugde 
blijven’.  

 

Laat die ‘troep’ even zitten. Het wordt pas 
‘troep’ als je de diamant gevonden hebt. 
Waarom is het kennen van Jezus belang-
rijk? Redding. Liefde ontvangen -> liefde 
geven. Focus helpt om keuzes te maken, 
offers te brengen (tijd, geld, nee-zeggen). 
Uitstraling: Waar maak je je druk om? En 
waar niet om? Als je het geheim van het 
LEVEN hebt gevonden, merk je dat. 

             
        

                    

                                  
                                 

             

             

                
              

                        

                 

                   

                      

        
                  

               

                  

                        

                  

                      
                 

                         
                   

                           

                     
                    

                      
                 

      

              

                    

      

            



 

Het kennen van Christus is altijd in ont-
wikkeling. Passie voor Jezus voel je niet 
altijd. Misschien helemaal niet. Er zijn ze-
ker factoren die dit belemmeren. Vanzelf-
sprekendheid, gemakzucht, andere ‘pas-
sies’, geen rust. Angst voor mensen, voor 
jezelf, voor God. Stel je voor dat je moet 
bekeren … 

 

Terug naar Paulus. Hij geeft invulling 
waarom het kennen van Jezus Christus zo 
waardevol is. Goed om daarbij stil te 
staan.  

 

1: Kennen niet alleen informatie, maar 
met hart en ziel. 
2: Wanneer ervaar je iets van de kracht 
van Jezus’ opstanding? Dat gebeurt in het 
leven: ervaring van genade, van liefde, 
van nieuwe moed. In Jezus’ opstanding is 
cirkel van dood, zonde en verderf door-
broken: Leven en geest. 
3: Wanneer deel je in zijn lijden? Ook dat 
gebeurt in het leven: als je beseft dat jouw 
zonden en tekorten tot zijn kruisdood 
hebben geleid. Als je beseft dat in je ge-
brokenheid en geschondenheid (lichame-
lijk, mentaal, relationeel) Jezus je kent en 
bij je is. 
4-5: Ons einde: sterven en opstaan. Mooie 
uitdrukking: sterven = aan Jezus gelijk 
worden in zijn dood.  

 

Alle reden voor passie voor Jezus. Waarin 
blijkt dat? Hoe ontwikkelt zich dat?  
Eerste vraag: wil je dit ontwikkelen of 
vernieuwen?  
Het blijkt/groeit in: 
Je omgang met Jezus: Spiraal omhoog: 
bidden, bijbellezen, kerkgang, gesprek. 
Je nieuwe leven: bereidheid jezelf aan te 
pakken, anderen te dienen, aan de ge-
meente bij te dragen vanuit je hart. 

                     
                    

                         
           

         

                

              

       

      

                                       

                       

                                               

                             

                                          

                                             

                                       

                                         

                                                                      

                                                                       

                                                                 

                                                              

    

      
     



 

Zo hebben we ons verlangen omschreven 
in de gemeentevisie. Voor een deel is dit 
er. Voor een deel willen we eraan werken. 
Enthousiast over Jezus. Ben ik dat? Ja! Ik 
ervaar het vooral: als ik over Hem na-
denk, nadenk over de wereld en het leven, 
geconfronteerd wordt met leed en ver-
driet, liefde en genade ervaar, contact met 
Jezus zoek in gebed. 

 

Gemeentethema. Hoe willen we hieraan 
werken? Een doorgaande vraag.  
Niet beginnen bij de ander, wat er wel of 
niet deugt of wat wel of niet bij jou past. 
Beginnen bij jezelf: hoe is het met jouw 
passie voor Jezus? En nadenken over 
jouw (!) gemeente: hoe kunnen we het 
versterken. Ideeën en suggesties om hier-
mee aan de slag te gaan zijn van harte 
welkom. 
Passie voor Jezus. Het is er! Hij is er. Bij 
mensen. In mensen. In de kerk. Het is de 
moeite meer dan waard om te investeren 
in het (meer) leren kennen van Hem!  

 

                   

                                                             
                                                    
                                                        
                                             
                                                             
                                                      
                                                            
            

                  
                       

                           

                                       

                                     

                                     

                                      

           

                                                       

                                     

                                      

                                  
                   

                    


