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Thema: 
 
Jezus in de spotlights 
 
Liturgie: 
votum en groet 
LB 209 Heer Jezus, o Gij dageraad (melodie Psalm 134) 
verbondsvernieuwing 
Psalm 119:9,10 DNP Fluister in mij, Heer, wat uw wet verlangt 
gebed 
inleiding lezing 
lezen: Markus 1:1-15 
 Hebreeën 1:1-6 
Psalm 2:1,2 DNP Wat willen al die wereldleiders toch 
kindermoment 
GK06 71 De lof en de heerlijkheid 
verkondiging 
Opwekking 354 Glorie aan God 
inleiding avondmaal 
geloofsbelijdenis 
NGK 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn 
gebed 
collecte 
ELB 26 Gij dienaars van Hem 
zegen 
 
 

 
  



Gemeente van Jezus Christus, 
 
** bam! daar staat Hij  
 
Heb je nog Wie is de Mol gekeken? Ik heb die van gisteren nog niet gezien, dus geen spoi-
lers alsjeblieft. Een van de kenmerken van programma is: dat de spanning zo lang wordt 
opgebouwd. Bij elke eliminatie klinkt de muziek een paar irritante seconden voor het 
scherm op groen of rood springt. En het programma kent tien afleveringen, waarbij in de 
laatste aflevering pas onthuld wordt wie de mol is. Ja, op TV weten ze hoe ze de spanning 
moeten opvoeren en de onthulling moeten rekken. Bij allerlei programma’s en films. 
 
Marcus doet dat niet. Hij zet bam! vanaf het eerste moment Jezus neer. Hij smijt de gor-
dijnen open, knalt de spotlights aan en zet Jezus direct centraal op het toneel. Geen span-
ningsopbouw met een onthulling aan het einde, geen verhalen over zijn geboorte en zijn 
jeugd, geen inhoudelijke beschouwingen. Nee, gewoon, bam! daar staat Hij. De eerste zin 
van het boek: ‘Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ Binnen een minuut zie de 
hoofdlijnen van zijn identiteit: Jezus, Zoon van God, publiek aangewezen, met de Heilige 
Geest gezalfd, sterker dan de satan.  
 
Marcus schrijft op wat Petrus vertelt. Dit is typisch Petrus, vind je niet? Geen lange inlei-
ding, geen ingewikkelde taal. Gewoon bam! daar staat Hij. Niet alleen in dit bijbelboek. 
Maar ook in werkelijkheid. Niemand had nog van Hem gehoord. Hij kwam ook maar uit 
het dorpje Nazareth in het Noorden. Hij had niemand bij zich. Geen vrienden, geen volge-
lingen, geen familie. Hij is er zomaar ineens. Aan de oever de van Jordaan. Bij Johannes 
de Doper. Alsof Hij uit de lucht is komen vallen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar de eerste 
kennismaking met Jezus was voor de mensen als een lichtflits. Zo zet Marcus Hem er ook 
op. Als hij begint te filmen, zet hij Jezus direct recht voor de lens.  
 
Heerlijk vind ik dat. Zo met de deur in huis vallen. Onbevangen, enthousiast, direct. Dat 
heeft wel wat. Hoe vaak hebben wij geen schroom om de naam van Jezus te noemen? Of 
hebben we er veel woorden voor nodig. Of zijn we er heel terughoudend in. Misschien 
zelfs wel eens wat vaag. Marcus niet. Vanaf het begin is duidelijk om wie het gaat en wie 
Hij is. En in de loop van het verhaal wordt dat steeds meer opengevouwen.  
 
O ja, die film over het leven van Jezus. Die we in dit bijbelboek afgespeeld krijgen. Is het 
niet de film die je al zo vaak hebt gezien? Is het niet saai en voorspelbaar om weer te be-
ginnen met het leven van Jezus? Nee, toch niet. Misschien is het voor jou wel de eerste 
keer dat je het levensverhaal van Jezus hoort. Of hoor je nieuwe dingen in dat verhaal, 
die je nog nooit eerder zo gehoord hebt. Maar belangrijker is: je bent geen toeschouwer. 
Je bent een deelnemer! We zitten niet in een bioscoop te kijken naar wat ons wordt 
voorgeschoteld. Over toen en daar. Nee, dit verhaal gaat over jou. En over mij. Jezus is 
een spiegel waarin je jezelf ziet. Waarin jouw leven wordt opgenomen. Waarin jouw toe-
komst opengaat. Hij leeft mijn leven! Hij laat mij zien wie ik ben. En ik word uitgenodigd 
om zijn weg te gaan. Om van Hem te leren. Om Hem te volgen. Door de dood heen naar 
het eeuwige leven. Als dat verhaal voorspelbaar voor je is, dan zit het teveel hier, in je 
hoofd. Feiten en gebeurtenissen. Maar maak eens contact vanuit je hart. Als het gaat om 
Jezus, gaat het om jou.  Als zijn identiteit wordt onthuld, word jouw identiteit onthuld. 
Met je mooie en minder mooie eigenschappen. Hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je opge-
voed bent, wat je hebt meegemaakt, wie je bent geworden. En wie je wilt worden. Dat is 



allemaal verbonden aan wie Jezus is. En ik verklap je vast: het is deze Jezus van wie God 
heeft gezegd: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’. 
 
** 
 
Bam!, daar staat Hij. Geen lange aanloop of spanningsopbouw.  
Ja maar toch, lijken er nogal wat ‘special effects’ in deze gebeurtenis te zijn.  

• We lezen dat Jezus de hemel zag openscheuren. Kun je je voorstellen hoe dat er-
uit ziet? Stel je voor dat het dak hier ineens open gaat. Of dat deze muur ineens 
een doorgang is.  

• We lezen dat Jezus de Geest als een duif op zich zag neerdalen. Een duif, daar kun 
je je nog iets bij voorstellen. Maar hoe kun je zien dat dat de Geest van God is? 
Wat is die heilige Geest eigenlijk? 

• We lezen dat er een stem uit de hemel klonk. Je zult het maar meemaken! Dat je 
woorden hoort, maar niet ontdekt wie het zegt. Dat iedereen de stem hoort, zon-
der dat er elektronische apparatuur aan te pas komt. 

• Dan lezen we vervolgens dat de Geest Jezus de woestijn injaagt. Dat Hij veertig 
dagen nodig heeft voor zijn eerste taak als Messias. Dat Hij de Satan ontmoet en 
door hem op de proef wordt gesteld. Dat Hij als een vriend met wilde dieren om-
gaat en dat er engelen komen om Hem te dienen.  

 
Ik noem het maar even ‘special effects’. Misschien is het teveel voor jou. Omdat het ver-
schijnselen betreft die wij zo niet herkennen en ons niet kunnen voorstellen. Als iemand 
vertelt dat hij Satan op bezoek heeft gehad, of dat hij zag dat de hemel openscheurde, 
dan twijfelen we snel een beetje aan zijn geestelijke gezondheid. Is het door Petrus of 
Marcus bedacht om de presentatie van Jezus extra nadruk te geven? Op de manier van 
een sprookje? Niet echt gebeurd, maar wel met een diepe betekenis en symboliek? Is het 
zijn techniek als verteller om dit erbij te verzinnen om Jezus extra glans te geven? 
 
Nee, zo moet je het niet zien.  
 
Ja, het zijn zeker de spotlights die onze aandacht op Jezus richten. Hemelse spotlights. Ze 
hebben een diepe betekenis. Bij elk van die verschijnselen kan ik een heel verhaal hou-
den over de betekenis ervan. Heel veel teksten, profetieën en gebeurtenissen uit het 
Oude Testament resoneren hierin mee. Wil je de identiteit en missie van Jezus beter le-
ren kennen, dan is het zeer de moeite om die bijzondere details verder uit te pluizen.  
 
Maar het zijn geen verzinsels van Marcus. Of verbeeldingen van Petrus. Of symbolisch 
bedoelde versterkingen van het verhaal. Het zijn echte verschijnselen. Dat ze bijzonder 
zijn en dat jij het zo nog nooit hebt meegemaakt of het je niet kunt voorstellen, hoeft 
toch niet te betekenen dat ze niet gebeurd zijn? Het is toch niet zo gek dat er bijzondere 
dingen gebeuren als de Zoon van God op aarde wordt aangewezen? Het is niet niks, als 
God op aarde verschijnt. Als de Messias aan zijn werk begint om de wereld te redden van 
de duivel. Om de mensen te bevrijden van hun ketens en angsten en van het kwaad en 
onrecht. Om de zonden van de mensen in zich op te nemen en die te vernietigen, inclu-
sief de gevolgen ervan in gebrokenheid en dood. Het is niet zo gek, om maar het maar 
even plat te zeggen, dat hemel en de aarde dan op de kop staan. Dat Satan erop af komt 
vliegen, dat Gods Geest actief wordt, dat de engelen op het toneel verschijnen. 
 



De bijzondere verschijnselen zijn inderdaad de hemelse spotlights die onze aandacht op 
Jezus richten. Die ons veel onthullen over wie Hij is. En dus ook over wie wij zijn. Die er 
vooral voor bedoeld zijn om duidelijk te maken dat Jezus werkelijk in het centrum staat. 
In het centrum van de geschiedenis. In het centrum van de wereld. In het centrum van 
Gods plan. In het centrum van onze redding. In het centrum van jouw leven. 
 
** kijk en luister! 
 
Kijk en luister! Naar de onthulling van Jezus. Eén ding haal ik eruit. Wat die stem laat ho-
ren. ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’. Wat een geweldig woord! Jezus 
moest het horen. Hij moest leren ontdekken wie Hij was en wat Hij moest doen. Mis-
schien een beetje apart gezegd, maar zo lezen we het in de Bijbel. Een enorme bemoedi-
ging voor Jezus, deze publieke aanstelling en opdracht.  
 
Maar belangrijker nog is dat de mensen het hoorden. En dat wij het horen. Alle mensen 
van onze wereld moeten het horen. Dat God, de Schepper van hemel en aarde, de Eeu-
wige, toen en daar Jezus aanwees en zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 
vreugde’. Die uitspraak van God is niet voor niets vastgelegd en klinkt nog steeds. Kijk 
naar Hem! Luister naar Hem. Hij is mijn geliefde Zoon! Ik sta volledig achter zijn werk. 
Hij is de bron van vreugde en van leven. Van liefde en van hoop. Van wijsheid en waar-
heid. Van recht en genade. Van vrijheid en vrede. Bij Hem moet je zijn! Met je vragen en 
met je verdriet, met je schuld en met je schaamte, met je ervaringen en met je zorgen.’  
 
Lieve mensen, als God ons op deze manier wijst op Jezus, zouden wij dan niet luisteren 
en niet kijken? Zouden wij ons dan niet verdiepen in wat Jezus heeft gezegd en heeft ge-
daan? Zouden wij dan genoegen nemen met wat algemene kennis over Jezus? Als ie-
mand die erbij hoort, maar die verder ook niet zoveel betekent voor het dagelijks leven. 
Als iemand die je zonden vergeeft, maar waar je vervolgens niet zoveel aan hebt voor de 
keuzes die je moet maken in je leven en voor de relaties waarin je leeft. 
 
Nee, dan laat je God maar kletsen. Met je egocentrische kop, je wereldse leven en je ver-
wende hart. Misschien is het bij jou iets anders. Meer onkunde over Jezus, geen idee wie 
Hij voor jou is en wat je van Hem mag verwachten. God zegt: Hij is het! Bij Hem moet je 
zijn! Als je leven je lief is! Hij is de drager van mijn liefde! 
 
Laat je steeds weer opnieuw onder de indruk brengen van wie Jezus is en wat Hij heeft 
gedaan. Als je daar de rust voor neemt, je hart voor Hem opent, dan zul je zijn liefde en 
nabijheid steeds meer ontdekken en ervaren. Zul je jezelf leren kennen. En zal je leven 
mooier worden, meer blijdschap en meer rust krijgen. Als je zometeen avondmaal viert 
of naar het avondmaal kijkt: richt je aandacht op wat Jezus geeft: zijn lichaam voor jou. 
Zijn bloed voor jou. Tot vergeving van zonden. Tot een leven in hoop, geloof en liefde. 
 
Want weet je, als je zo meekijkt met de spotlights en op Jezus gaat letten. Als je luistert 
naar wat Hij zegt en aanpakt wat Hij geeft. Dan kom je ook zelf in die lichtcirkel te staan. 
In die spotlights. Omdat jij in Hem bent en Hij in jou. Als jij bij Jezus Christus, Zoon van 
God hoort, dan ontvang ook jij de heilige Geest, zullen de engelen ook jou dienen, krijg 
ook jij rust en klinkt ook over jou die krachtige stem: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, mijn 
geliefde dochter. In jou vind Ik vreugde’. 
Amen 


