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Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 
 
##1 watergordijn 
 
Met veel plezier presenteer ik jullie het watergordijn!  
Terwijl ik in de tropische warmte deze preek voorbereidde, sprak deze foto mij erg aan.  
Wat zou je ervan vinden als we dit watergordijn boven de ingang van de kerkzaal zou-
den hangen? Kun je je er iets bij voorstellen? Dat iedereen die binnenkomt door dat wa-
tergordijn moet?  
 
We zouden elkaar allemaal kletsnat aankijken. Vooral als we het watergordijn op standje 
turbo hadden gezet. De een zou er snel doorheen gesprongen zijn. De ander was er mis-
schien wel vijf minuten onder blijven staan. Je haar zou niet meer in model zitten, je 
make-up uitgelopen, je kleren nat, je voeten soppend in je schoenen. We zouden alle-
maal nat zijn. En een hoop plezier hebben met elkaar. Want als je toch nat bent, wat 
maakt het verder dan nog uit hoe je eruit ziet? Misschien zou een slimmerik een paraplu 
gebruikt hebben om droog binnen te komen. Wie denkt daar direct aan?? Maar het zou 
niet oké zijn. Het is niet de bedoeling dat je droog de kerk binnenkomt. 
 
Mijn fantasie slaat een beetje op hol, merk ik. Maar waar het mij om gaat: niemand komt 
droog de kerk binnen. Er hángt bij de ingang van de kerk een watergordijn. Ook al kun je 
het niet zien. Het is het watergordijn van de doop. Het gordijn is Jezus Christus. Het wa-
ter is de Heilige Geest. In de Geest ben je gedoopt. Met de Geest ben je doordrenkt. En zo 
ben je lid geworden van de waterclub, zoals je de kerk zouden kunnen noemen. 
 
##2 
Dit is wat de apostel Paulus schrijft: ‘Wij zijn allen in één Geest tot één lichaam gedoopt’.  
 
Rosa is zojuist gedoopt. Met een flinke plens water. In andere culturen en tradities ge-
beurt het zelfs door iemand helemaal kopje onder te laten gaan in een rivier of een bad. 
Zo is zij lid van de kerk geworden. Natuurlijk hoorde ze er vanaf het begin al bij. Maar 
met de doop hebben we dat zichtbaar gemaakt en gevierd. En ik heb jullie herinnerd aan 
de plens water die jullie ook ooit over je heen hebben gehad: wij zijn allemaal eens ge-
doopt. Nou ja, herrinnerd… Veel van jullie zijn als baby gedoopt. Door je ouders ten doop 
gehouden. En zo ingelijfd in de kerk. Je herinnert je daar niet zoveel meer van. Anderen 
zijn als volwassene gedoopt. En weten het nog goed. En er zijn hier ook die nog niet ge-
doopt zijn. Ook jullie zijn welkom! Als je van de Here Jezus houdt, laat je dan ook dopen! 
Zo word je lid van de kerk. Want droog kom je de kerk niet binnen… In de oude kerk 
stond het doopvont vaak bij de ingang van de kerk. Om dat duidelijk te maken: door de 
doop kom je de kerk binnen. Ook al is niemand hier vanmorgen letterlijk nat, behalve 
Rosa. Nat zijn we allemaal eens geweest. Door het watergordijn gegaan.  
 
Ik denk dat het heel nuttig is om zo naar jezelf, naar elkaar en naar de kerk te kijken. En 
dat het nog veel nuttiger is om zo naar de Heilige Geest te kijken. Die krachtige storm-
wind van God. Die vurige energie van God. Die frisse creativiteit van God. Die levendige 
kracht van God. Die intieme nabijheid van God. God zelf in je hart, in je relaties, in onze 
wereld. De Heilige Geest. 
 



In die Geest ben je gedoopt. Paulus heeft het niet over een speciale ervaring of ritueel 
van een ‘doop in de Geest’. Hij heeft het over de christelijke doop, zoals die overal en al-
tijd werd en wordt toegepast in de kerk. Voor mensen die Christus aannemen. Die zich-
zelf en hun kinderen laten dopen. Naar de opdracht van Jezus om mensen te dopen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Paulus haalt met opzet die Geest naar 
voren: Wij zijn allemaal gedoopt in één Geest.  
 
Het gaat de apostel in dit gedeelte van zijn brief over de onrust en vragen die er in Ko-
rinte leefden over het werk van de Heilige Geest. Ook vandaag leven er de nodige vragen 
over. En de nodige discussies. De een vindt dat we te weinig verwachten van de Heilige 
Geest. De ander wordt wat kriebelig van de verhalen over bijzondere ingevingen en er-
varingen.  
 
In zijn brief neemt Paulus de ruimte om op een rijtje te zetten wat je van de Heilige Geest 
kunt verwachten. En wat je van de Heilige Geest kunt zien. Hij corrigeert direct de focus 
op de zogenaamde bijzondere gaven. Het eerste waar je de Geest bezig ziet, is in mensen 
die tot geloof komen en gaan zeggen: Jezus is Heer! Jezus is mijn Heer! Een wonder van 
de Geest, die daarvoor veel bij in jouw en mijn hart veel weerstanden moet overwinnen. 
Steeds weer. Wat is er veel van de Geest te zien als je daarop let! 
 
Het tweede is dat de Geest gelovigen in alle verscheidenheid tot een gemeenschap 
maakt. Wij zijn in één Geest tot één lichaam gedoopt. Met dit tweede punt slaat de apos-
tel een dubbele slag. Niet alleen wijst hij aan waar je de Geest aan het werk ziet: in het 
ontstaan van een christelijke gemeenschap, het verschijnen van het lichaam van Chris-
tus. Maar ook doorbreekt hij meteen het idee dat er verschil tussen gelovigen zou zijn. 
Tussen gelovigen met bijzondere gaven en gelovigen zonder.  
 
Alle individuele gaven in de gemeente hebben één bron: ze komen allemaal van de Hei-
lige Geest. Alle bijzondere gaven, alle diensten, alle krachten: het zijn uitingsvormen van 
de Heilige Geest die in mensen persoonlijk aan het werk is. Hoe verschillend ook, ze heb-
ben één bron. Paulus noemt hier een stuk of tien verschillende gaven. In andere teksten 
worden nog veel meer genoemd. Ken je mensen die de gave van de wijsheid hebben? 
Mensen die veel kennis hebben? Mensen die goed kunnen luisteren? Of die goed kunnen 
spreken? Ken je mensen die een talenknobbel hebben? Of een wiskundeknobbel? Ken je 
iemand die goed leiding kan geven? Of die heel precies de financiën kan bijhouden? Ie-
mand die goed is met dieren of met planten? Mensen die gevoel hebben voor politiek? Of 
voor genezing? Mensen met een diep geloofsvertrouwen? Weet dat al deze gaven één 
bron hebben. Ze komen uit één atelier: het atelier van de Heilige Geest. Ook daarin 
maakt de Geest zich zichtbaar. Wat kun je veel van het werk van de Geest zien als je 
daarop let! 
 
** 
In die Geest zijn wij gedoopt. Over de betekenis van de doop is veel te vertellen. Het 
heeft zoveel lagen. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Gedoopt in de naam van de Vader. De Vader sluit een verbond met degene die gedoopt 
wordt. Hij verbindt zich aan jou. Je mag je zijn kind noemen. 
Gedoopt in de naam van de Zoon. Jezus Christus wast je zonden af. Er is vergeving en 
verzoening en verzoening met God. Een nieuw leven met toekomst door Jezus Christus. 



Deze thema’s komen in de kerk regelmatig naar voren. Maar je bent ook gedoopt in de 
naam van de Heilige Geest. Wat dat is? Wat de Geest doet? 
 
Haal dat watergordijn nog even tevoorschijn. Op standje turbo. Kletsnat word je. Van top 
tot teen, tot op je huid. Compleet krijg je een nieuw leven en word je door de Geest in 
dienst genomen. Met alles wat je hebt, wat je kunt, wat je voelt, wat je denkt en wat je 
bent. Je houdt niets droog. Je hoeft niets achter te houden. Laat je leiden door de Geest! 
Ook jou geeft Hij zijn gaven. Ook jou geeft Hij een plek en een functie. 
 
Het watergordijn van de Geest. Spoelt werkelijk alles af wat er vies, vuil en onecht aan je 
is. Je zonden, je tekorten, je maskers, je egoïsme, je onhebbelijkheden. De Geest brengt je 
steeds weer bij Jezus Christus. Hij brengt je op de knieën. Tot schuldbelijdenis. En tot ge-
loof in zijn liefde. Zo spoelen je viesheid en onechtheid weg. Elke keer weer. 
 
Het watergordijn van de Geest. Fris word je ervan. Heerlijk, dat levende water! Je opent 
je mond om het in te drinken. Al je dorst verdwijnt. Al je behoeften worden vervuld of 
verdwijnen. Je voelt het leven naar binnen stromen. Het heerlijke leven in de vrede, 
blijdschap en vrijheid van de Geest. Je gaat ervan zingen, ervan genieten, erin leven, er-
aan werken! Gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Dat belooft veel!  
 
**  
En wat er nog bijkomt – en dat is het punt van Paulus – door de doop met de Geest word 
je ingedoopt in het lichaam van Christus. Wij zijn allen in één Geest tot één lichaam ge-
doopt. Als je door het watergordijn bent gegaan, maak je deel uit van die nieuwe ge-
meenschap. Ben je binnengekomen in die nieuwe wereld. Waarin we dat leven in de 
Geest delen. Gedoopt in de Geest: dat betekent ingelijfd in de kerk van Christus. En prak-
tisch betekent dat: ingelijfd in het lichaam van Christus, de gemeente. Zo maakt de Geest 
een gemeenschap van nieuwe mensen. Hij wijst je je plek in het team van Jezus. Hij geeft 
je gaven die de gemeente nodig heeft. Want alle verschillende gaven komen niet alleen 
uit één atelier. Ze hebben ook één doel: de Geest geeft ze ten bate van de gemeente. Let-
terlijk: als een bijdrage aan de gemeenschap. Jouw gaven, en ook jijzelf. Wij zijn door de 
Geest ingedoopt in één lichaam.  
 
Een prachtig beeld: één lichaam. Allemaal een eigen functie. Met waardering voor elkaar. 
Verbonden aan elkaar. Als ik mijn teen stoot, voel ik dat in heel mijn lijf. Als mijn maag 
niet goed functioneert, voel ik me compleet beroerd. Als mijn oog iets moois ziet, wil al-
les in mij daarvan genieten. 
 
Prachtig beeld. Maar is dat de werkelijkheid? Lijkt de kerk vaak niet meer op een bak vol 
knikkers: wel dichtbij elkaar, maar de ene knikker heeft geen idee wat er met de andere 
knikker aan de hand is. Lijkt de kerk ook niet vaak op een kruiwagen vol kikkers: ze 
kwaken allemaal door elkaar heen en springen alle kanten op. Of lijkt de kerk niet vaak 
op een supermarkt. Iedereen komt er om zijn eigen karretje te vullen met de producten 
die hij nodig denkt te hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die zich 
niet gezien en gewaardeerd voelen, juist in hun pijn, in hun vragen, in hun moeiten.  
 
Laten we dat eerlijk tegen elkaar zeggen. Pijn maakt vaak eenzaam. Teleurstelling geeft 
vaak afstand. Dan lijkt er van dat prachtige beeld van het éne lichaam weinig over.  



Zeker, er zijn ook andere ervaringen. Van verbondenheid. Van onverwacht meeleven. 
Van aandacht en steun. Maar het verschil is soms zo groot. 
 
Mag ik erop wijzen, dat we nu precies op het niveau zijn, dat Paulus aanwijst? De Heilige 
Geest begint niet in de eerste plaats met buitengewone uitingen. De Heilige Geest begint 
in het leven van gewone mensen. In een samenleven van mensen die elkaar herkennen, 
van dezelfde Heer houden en dezelfde doop hebben ondergaan. De Geest werkt in het 
troebele water van de menselijke verhoudingen, op het slagveld van de menselijke rela-
ties, in de ingewikkeldheid van de menselijke emoties. Wil je de Geest aan het werk zien, 
kijk dan daarnaar!  
 
Wat zijn we verschillend. Wat irriteren we elkaar soms. Wat werken we elkaar soms te-
gen. Wat begrijpen en waarderen we elkaar slecht. Wat hebben we weinig geduld met 
elkaar. Kan het zijn dat ik de Geest opsluit in mijzelf? Dat ik niet zie welke gaven, taken 
en krachten de Geest jou gegeven heeft? Dat ik de Geest verdriet doe door van een ander 
te denken: ‘Ik heb jou niet nodig. Ik wou dat jij anders was. Ik vind er wat van hoe jij je 
opstelt. En wat jij laat liggen’. Misschien moet ik me bekeren? 
 
Lieve mensen. We zijn in één Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is een gegeven. Het is 
gebeurd. Een heerlijke werkelijkheid: ik maak deel uit van het lichaam van Christus. Mijn 
persoon, mijn karakter. Met mijn mogelijkheden, en met mijn beperkingen ben ik inge-
voegd. Van Christus zelf. Ik mag – samen met anderen – Christus laten zien in de wereld. 
Niemand hoeft te zeggen dat ik er niet toe doe. Niemand hoeft mij links te laten liggen. 
Niemand hoeft mij te veranderen. Zeker, het is een gebroken lichaam. Zoals het lichaam 
van Christus gebroken en geschonden was. Maar kan daarin juist niet de kracht van ge-
nade en het werk van de Geest zichtbaar worden? 
 
Wat is het een feest van de Geest als iemand voorbij zijn teleurstelling zich toch inzet om 
zijn bijdrage aan de gemeente te geven. Wat is het een feest van de Geest als je buiten je 
eigen bubbel een mens ontmoet die ook van Jezus houdt en Jezus wil volgen. Wat is het 
een feest van de Geest als iemand niet alleen kijkt wat ze kan halen in de kerk, maar ook 
wat ze kan brengen. Wat is het een feest van de Geest als iemand naar je toekomt, je aan-
dacht geeft en naar je luistert. Wat is het een feest van de Geest als jij iemand feliciteert 
met zijn of haar verjaardag. Of een appje stuurt van meeleven. Wat is het een feest van 
de Geest als we hier met elkaar op zondagmorgen samenkomen. Ons buigen voor Hem. 
Zingen voor Hem. Naar elkaar kijken in Hem. Samen koffie drinken. Elkaar groeten. Als 
wij als lichaam van Christus een huis van zijn Geest zijn. Spreken van Hem. In beweging 
komen voor Hem.  
 
Wij allen zijn in één Geest tot één lichaam gedoopt.  
 
Amen 
 


