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Gebed 
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Gemeente van Christus, 
 
‘Eindelijk gerechtigheid.’ Dat verzuchtte de familie van Ichelle van der Velde. Vijf jaar ge-
leden verdween Ichelle, een vrouw van 29. Sandra H, een vrouw van 48 werd opgepakt. 
Na een eerste uitspraak ging ze in hoger beroep. Afgelopen voorjaar werd zij definitief 
schuldig verklaard aan de verdwijning en moord van Ichelle en kreeg ze een gevangenis-
straf van 18 jaar. ‘Eindelijk gerechtigheid’. 
 
Het is gerechtigheid als iemand zijn verdiende straf krijgt. Het is gerechtigheid als ie-
mand wordt vrijgesproken die ten onrechte verdacht werd. Het is gerechtigheid als jij 
erkenning krijgt voor wat je hebt gedaan. Het is gerechtigheid als iemand niet wordt 
voorgetrokken omdat hij rijk is. En als iemand niet wordt benadeeld omdat zij uit een 
ander land komt. Je hoort al wel: gerechtigheid betekent niet dat de regeltjes goed zijn 
toegepast. Maar dat er recht is gedaan. Dat voor kwetsbaren is opgekomen. Dat slechte 
mensen er niet mee wegkomen. Onrecht maakt ons boos en verontwaardigd.  
 
Is gerechtigheid belangrijk?  
Nou zeker! Het is een pijler onder elke samenleving. Een corrupte overheid, dat geeft 
geen vertrouwen. Een onberekenbare manager, daar heb je last van. Een leerkracht die 
kinderen voortrekt, dat geeft geen goede sfeer in de klas. Een collega die oneerlijk decla-
reert, dat verziekt de zaak. Een instantie die je niet serieus neemt, dat frustreert enorm. 
Een dader die met een mooi verhaal vrijuit gaat, dat veroorzaakt een extra trauma.  
 
Gerechtigheid, het is een kernkwaliteit van onze God. Rechtvaardig is Hij. Rechtvaardig-
heid verwacht Hij. Gerechtigheid verschaft Hij. Aan mensen die onder onrecht gebukt 
gaan. En aan mensen die zichzelf onaantastbaar voelen. Het gaat niet om wetten en re-
geltjes die God correct toepast. Gerechtigheid, dat is als alles is zoals het bedoeld is. Als 
het goede wordt beloond en het kwade wordt bestraft. Gerechtigheid geeft veiligheid, 
vertrouwen, hoop, ruimte. Je kunt tot je recht komen. God staat voor gerechtigheid. 
 
‘Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Er is geen recht en gerechtigheid meer’, zo 
zet Jesaja de klaagzang in over Jeruzalem. Voor God is gerechtigheid zo belangrijk, dat 
Hij Jeruzalem een hoer noemt omdat daar het recht wordt verkracht. Zo hoog neemt God 
het op. Zijn stad, een hoer, niet vanwege afgoderij, maar omdat het recht niet veilig is. 
Wie het recht verdraait, die komt aan God!   
 
Jeruzalem, stad van recht en gerechtigheid. Sinds David had Jeruzalem die naam. Wat is 
het heerlijk als je een stad hebt waar recht en gerechtigheid heersen! Je hoeft er niet 
bang te zijn voor leugen en bedrog, voor afpersing en uitbuiting. Je kunt er veilig over 
straat. Als er iets is, kun je je verhaal doen en word je serieus genomen. Als het nodig is, 
wordt er met wijsheid bemiddeld. Of een billijk oordeel uitgesproken in een verschil van 
mening. Zelfs wezen en weduwen – mensen die er alleen voor stonden in al hun kwets-
baarheid – worden gezien en ondersteund. 
 
Jeruzalem – stad van recht. Stad van vrede. Stad van God. Dat hoort bij elkaar. Recht – 
vrede – God. Jeruzalem stond er symbool voor. Een blijvende hoop voor alle joden. Een 
pijler onder hun volk. Een houvast in moeilijke tijden. Een plek van God.  
Jesaja heeft de klaagzang aan. Er heerst corruptie. Rechters spreken recht in het voor-
deel van rijken. Ambtenaren denken eerst aan zichzelf en lopen niet zo hard voor een 



ander. Kwetsbare mensen worden niet geholpen. Aangiftes niet behandeld. Vreemdelin-
gen niet serieus genomen. Eerlijkheid werkt in je nadeel.  
 
Als zelfs in de stad van God het recht wordt verkracht. Als daar systematisch onrecht 
wordt gepleegd. Kun je dan nog ergens op aarde gerechtigheid verwachten? Wordt dan 
nog ergens recht gedaan als je oneerlijk behandeld bent? Kun je dat in de wereld nog 
verwachten? Den Haag is de internationale stad van het recht. Is het recht daar veilig?  
 
Geloof jij er nog in? Dat er recht bestaat? En recht gedaan wordt in onze wereld? Of heb 
je je erbij neergelegd dat we met onrecht moeten leren leven? Zodat je altijd op je hoede 
bent voor andere mensen. Zodat je ervan uitgaat dat je vooral voor jezelf moet zorgen, 
omdat een ander dat niet doet. Zodat je liever niets zegt als er iets oneerlijks gebeurt, 
dan dat je protesteert. Zodat je niet alles vertelt, maar alleen wat in jouw voordeel is. Als 
jij niet gelooft dat er op aarde nog recht wordt gedaan, word je er niet beter op. 
 
‘Ik zal nieuwe rechters geven. Rechters als vroeger. Mijn stad zal weer genoemd worden: 
Stad van recht, stad van trouw’. God grijpt in. God is rechtvaardig. Hij verdraagt onrecht 
niet. Hij laat ongerechtigheid laten lopen. Hij laat mensen die onrechtvaardig behandeld 
zijn niet in de steek. God zal recht doen. Gerechtigheid zal zegevieren. En zo zal Hij het 
leven en samenleven beschermen. Vertrouwen, eerlijkheid, veiligheid, hoop en vrede. 
Dat is het leven in de wereld van God. Want God doet recht. God gaat voor gerechtigheid. 
De Heer is compleet rechtvaardig.  
 
Wat heb ik daaraan? Wat moet ik daarmee? Mooi verhaal over wereld en gerechtigheid. 
Over God en vrede. Maar het is wel een groot verhaal.  
 
Je mag er natuurlijk zelf over nadenken, wat je eraan hebt en ermee moet. Maar laat ik je 
een paar dingen aanreiken. Aan de hand van GESP. 
 
G: Dat jij meer beseft wie God is. Dat God rechtvaardig is, ziet wat er gebeurt – ook in 
jouw leefwereld. Daar niet alleen iets van vindt, maar er ook iets mee doet. Weet dat 
jouw God gaat voor rechtvaardigheid. Zich niet neerlegt bij het kwaad. Slechtheid niet 
laat lopen. Dat Hij niet onberekenbaar is, maar betrouwbaar. Wat Hij zegt doet Hij ook. 
Hij zal alles en iedereen oordelen. En zijn oordeel is rechtvaardig.   
 
E: Dat jij ten opzichte van die God erkent dat jij vaak niet zo rechtvaardig bent. Dat jij wel 
vaak voor jezelf gaat, niet opkomt voor kwetsbare mensen en direct of indirect andere 
mensen benadeelt. Om nog maar te zwijgen van grove fouten en misbruik die je van an-
deren maakt. Of van het gebrek aan respect en liefde voor de Heer zelf. God die recht-
vaardig is, ontgaat dat niet. Alle reden om je bescheiden op te stellen en te belijden wat 
jij fout hebt gedaan. 
 
S: Dat je schuilt bij God. Dat jij je diep gezien en aanvaard weet als je met je kwetsbaar-
heid en je pijn, maar ook met je schuld en schaamte, tot de Heer wendt. Omdat God 
rechtvaardig is, vergeeft Hij als er oprecht berouw is. Omdat God rechtvaardig is, komt 
Hij voor je op als je beschadigd bent door mensen of instanties waar jij niet tegenop kon.  
 
P: Dat je je in de praktijk gaat inzetten voor recht en gerechtigheid. Ga rechtvaardig om 
met andere mensen. Protesteer tegen onrecht. Betaal een eerlijke prijs voor de 



producten die je koopt. Biedt hulp aan kwetsbare mensen, juist als ze politiek en maat-
schappelijk ongewenst worden verklaard. Heel concreet: denk na wat je komend najaar 
gaat stemmen. Ga je voor een partij die voor zulke rechtvaardigheid staat of voor een 
partij die vooral voor eigenbelang en eigen volk opkomt. Wat dient Gods gerechtigheid? 
Jij kunt verschil maken! 
 
GESP: Besef wie God is. Erken je onrechtvaardigheid. Schuil bij God. En ga voor gerech-
tigheid in de praktijk. 
 
God gaat voor rechtvaardigheid. Recht en gerechtigheid kenmerken wie Hij is. Daarom is 
Hij barmhartig voor wie zijn hulp zoekt. Daarom is Hij te vrezen voor wie zijn of haar 
macht misbruikt. Daarom is Hij te vrezen voor onze wereld die van onrecht en uitbuiting 
aan elkaar hangt. En daarom is Hij de oase voor ieder die naar Hem toevlucht.  
 
Is de profetie van Jesaja ooit werkelijkheid geworden? Is Jeruzalem ooit weer de stad 
van recht en gerechtigheid geworden? Heeft God eerlijke rechters en een rechtvaardig 
bestuur in Israël gegeven? Ja, soms wel. Maar nooit voor lang. Kennelijk kunnen mensen 
dat niet dragen. Zijn er te weinig mensen die echt rechtvaardig zijn en zuiver blijven. En 
wordt gerechtigheid steeds weer verkracht door rijken, machtigen, egoïsten en terroris-
ten. En door gewone mensen die vooral voor zichzelf en voor hun vriendjes gaan en niet 
verder kijken dan hun eigen bankrekening.  
 
‘Stad van gerechtigheid. Stad van trouw.’ Het is in Jezus Christus dat deze profetie van 
Jesaja uiteindelijk en definitief werkelijkheid wordt. Hij is Gods gerechtigheid. Hij is 
Gods trouw. Hij heeft Gods oordeel over onze zonden gedragen. Wie zich aan Christus 
toevertrouwt, die wordt in Hem gerechtvaardigd: eerlijk vrijgesproken, omdat Jezus het 
offer heeft gebracht. Het is Christus die zich ontfermt over kwetsbaren en rechtelozen. 
En die het oordeel zal uitspreken over mensen die geen berouw hebben en zich niet be-
keren.  
 
Jezus is onze ‘stad van gerechtigheid’.  
Laat ons samenleven als christelijke gemeenschap een ‘plaats van gerechtigheid’ zijn. 
Laat jouw leven als christen een ‘plaats van gerechtigheid’ zijn. 
 
Denk aan je GESP: 

- Besef wie God is door naar Jezus te luisteren.  
- Erken eerlijk je fouten en zonden. 
- Schuil bij de hulp en vergeving van Jezus. Weet je gezien, geaccepteerd en geliefd 

door Hem.  
- En zet je in de praktijk van jouw leefwereld in voor recht en gerechtigheid.  

 
Kom tot het avondmaal. Kom tot Jezus Christus. Hij is Gods recht en Gods vrede. Waarin 
wij leven kunnen.  
 
Amen 


