
Preek over Jesaja 11:1-10 
• Neede, 7 december 2025 
• Kees van Dusseldorp 
• 2e advent: thema Geluksbrengers / Een prachtkoning 
• met viering HA 

 
 
thema: Jezus – vredevorst   
 
liturgie: 
 
aansteken kaarsen 
votum en groet 
Psalm 80:1,6 Hoor naar ons bidden, trouwe herder 
verbondsvernieuwing 
Psalm 72:1,4,6 God, laat de koning goed regeren 
gebed 
lezen: Jesaja 11:1-10 
 Romeinen 15:4-13 
kindermoment – lantaarn, kroon  
GK 157 Eens zal het vrede zijn 
verkondiging  
zingen: Jezus, onze Messias (Christian Verwoerd)  
inleiding viering HA 
NLB 466 (verspreid over viering) O wijsheid, daal als vruchtbare taal  
viering HA (ieder op eigen plek) 
gebed 
collecte 
ELB 341 Heer God, U loven wij 
zegen 
 
bij deze preek hoort een presentatie 
 
  



Gemeente van Christus, 
 
In de kerk draait het om Jezus Christus. Dat mag je verwachten. En als dat niet zo is, is 
het zaak dat er wat verandert. Dat gebeurt trouwens gemakkelijker dan je denkt. Vind je 
niet? Dat het in de kerk om andere dingen draait. Om wat mensen doen of laten. Om 
standpunten over maatschappelijke of ethische kwesties. Om geld of macht. Om tradities 
of regels. Zeker geen onbelangrijke zaken. Maar als ze centraal komen te staan, versto-
ren ze onze aandacht voor Jezus. We hebben elkaar beloofd dat we elkaar hierop mogen 
bevragen en mogen aanspreken. Ik heb het nodig dat jullie mij hierop bevragen. En ik 
probeer het te doen in gesprekken en vergaderingen. Zodat we als kerk elkaar bij Chris-
tus brengen en bij Christus bewaren.  
 
Want als het in de kerk al niet draait om Jezus, hoe zou Jezus dan ooit centraal komen in 
jouw leven? Want ook voor een mens draait het om Jezus Christus. Voor ieder mens, ook 
al ziet niet iedereen dat zo. Jezus is de enige Verlosser van de dood en van het oordeel. 
Hij is ook de enige Heer bij wie je echt gelukkig wordt. Nu en hier. En nog meer in de toe-
komst. Maar ook hier geldt: het gaat niet vanzelf. Bij mij niet en bij jou niet. Dat je je le-
ven in zijn handen legt. Je mogelijkheden en je beperkingen. Je schade en je schande. Je 
ervaringen en je verdriet. Je plannen en je hoop. Je relaties en je verantwoordelijkheden. 
Jezelf geven aan Jezus. Je laten vullen door zijn Geest. Daar hebben we elkaar bij nodig.  
 
Wat mooi dat elke week begint met zondag, de dag van Christus! Om met Hem de week 
te beginnen. Eerst ademhalen en opladen voor je van alles gaat doen en meemaken. 
Wat belangrijk dat je hier bent in de gemeente van Christus, om te luisteren naar het 
goede nieuws van Christus. En de liefde van Christus te ervaren in de ander. 
Wat heerlijk om in deze tijd van advent je voor te bereiden op zijn verjaardag, kerst. Om 
opnieuw te leren uitkijken naar zijn komst. In je leefwereld nu. En in onze wereld straks.  
Wat helpend is het om het avondmaal te vieren en in brood en wijn de verlossing en 
vrede heel persoonlijk aangereikt te krijgen.  
Wat inspirerend is het, om vandaag door het venster van Jesaja naar Jezus te kijken. Min-
stens 600 jaar voor de geboorte van de Messias schetst hij prachtige lijnen van Jezus. Het 
helpt om je beeld van Hem te verrijken. En je bewondering voor Hem en je toewijding 
aan Hem te verdiepen. 
 
** Jezus: telg van Isaï 
 
‘Uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei.’ 
 
Zie je dat? Die dode boomstronk? Alle takken afgekapt. De stammen omgehouwen. Zo 
was Israël. Ten tijde van Jesaja. Dood en doods. Israël bestond niet meer. Er was geen ko-
ningshuis van David meer, geen zoon van Isaï. Geen lijn naar de toekomst. Zo gaat het als 
mensen niet luisteren naar God. Als mensen niet naar elkaar luisteren, niet naar elkaar 
omkijken maar de zwakken wegduwen, van de armen profiteren en de schepping uitput-
ten. Als mensen de omgang met God laten versloffen of alleen uitvoeren als ze er tijd en 
zin in hebben. Dan kun je rennen wat je wilt, vergaderen, praten en actievoeren wat je 
wilt. Maar dan zit je op dood spoor. Zit er geen leven in.  
 
Is onze wereld zo’n dode stronk? Soms denk ik van wel. Het lukt ons soms op kleine 
schaal om het goed te hebben. Maar ten koste van wie en van wat?  



Is jouw leven zo’n dode stronk? Soms voelt het wel zo. Als alles je bij de handen afbreekt. 
Als het je niet lukt om te doen wat je wilt doen. Als je geen perspectief hebt. Als de een-
zaamheid je overspoelt. Als je jezelf in de nesten hebt gewerkt. 
 
Ja natuurlijk zie je ook dat frisse groene takje. Nieuw leven uit een dode stronk. Ontroe-
rend. In de profetie van Jesaja is het een nieuwe David: Jezus, de Telg van Isaï. Hij is de 
belofte van leven. Nee, wij ritselen dat niet. God doet het onmogelijke. Waar de wereld 
doodloopt, opent zich in Jezus een doorgang naar het leven. Dat was toen het geval: Een 
kleine stroompje van het verbondsvolk liep door. En het werd Kerst: Jezus, de Messias 
werd geboren. Zo is het ook nu.  
Heb je weinig vertrouwen in de mensheid of in de toekomst? Verbind je dan aan Jezus, 
die je erdoor heen zal slepen.  
Heb jij grote moeite met technische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen? 
Weet je geroepen door Jezus om op je eigen plek het goede te doen.  
Ervaar jij je leven als weinig zinvol? Weet dat Jezus je tot zegen maakt, ook waar jij dat 
niet ziet. En dat bij Jezus jouw leven geen doodlopende weg is. Maar toekomst heeft.  
Jezus is de Telg van Isaï. Bij Hem loop je niet dood, maar blijf je op weg naar het leven, 
hoe je omstandigheden ook zijn. Kom, verwonder je en leef!   
 
** Jezus: drager van de Geest 
 
‘De geest van de HEER zal op hem rusten: de geest van wijsheid en inzicht, de geest van 
kracht en verstandig beleid, de geest van kennis en eerbied voor de Heer.’ 
 
Mooi hé? Een zevenvoudige geest rust op Jezus. Vind je het gek dat Hij zo wijs overkomt. 
Dat Hij zich niet gek laat maken. Dat Hij mensen begrijpt en doorgrondt. Dat Hij weet 
hoe het verder gaat en wat er nodig is. Vind je het gek dat mensen Hem graag opzochten 
toen Hij op aarde was. Hem hun vragen en problemen voorlegden. Hem vertrouwden en 
volgende. Iemand op wie de zevenvoudige Geest van de Heer rust. De Geest in al zijn vol-
heid. Die zijn wijsheid niet inzet voor zijn eigen belang, voor de machthebbers of de rij-
ken. Maar die de éne mens ziet. Ook als die zich in een boom verstopt. Of bang voor de 
mensen naar de waterput gaat als er niemand anders is. Of niet verder komt dan een 
plekje op de achterste rij.  
 
Dat is Jezus. Meer dan de moeite waard om zijn woorden en zijn daden steeds weer te 
bestuderen en te bespreken. Sterker nog: door dat te doen, krijg ook jij deel aan de volle 
Geest die op Jezus rustte. Want weet je: in de naam van deze Jezus heb ik aan het begin 
van de dienst gezegd: Genade en vrede voor jou van de zeven geesten die voor Gods 
troon zijn. Deze Geest heeft Jezus uitgestort over zijn leerlingen. Over zijn gemeente. In 
deze Geest ben ook jij gedoopt. De Geest van de HEER: de Geest van wijsheid en inzicht, 
de Geest van kracht en verstandig beleid, de Geest van kennis en eerbied voor de Heer. 
 
Zie je dat niet bij jezelf? Of bij een ander? Dat kan. Er zijn vaak de nodige belemmeringen 
en filters. Er liggen ook boze geesten op de loer. Die zeggen: kom voor jezelf op, stel je 
niet aan, jij hebt ook altijd pech. Slechte geesten die zeggen: jij kan ook niks, dit wordt 
ook niks, jij snapt ook niks.  
Jezus is drager van de Geest! Die Geest werkt in de kerk. Jij bent gedoopt in die Geest.   
 
** Jezus: rechtvaardige rechter 



** Jezus: hersteller van het paradijs 
** Jezus: vaandel voor alle volken 
 
Ik had bedacht om vijf vensters te openen op Jezus Christus vanuit de woorden van Je-
saja. Prachtige beelden om opnieuw van Hem onder de indruk te raken. Bewondering en 
verlangen op te roepen voor Hem die ons leven is. Maar het zou te lang duren. Tja, wat is 
te lang… Maar goed, ik sla er twee over. Alleen nog het laatste venster. 
 
‘Op die dat zal Hij als een vaandel voor alle volken staan. Alle volken zullen Hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn’. 
 
Misschien denk je bij een vaandel aan een vlag. Zo’n banier van een legeronderdeel dat 
bij een militaire parade voorop gaat. Maar in Israël was het meer een paal of een mast 
die boven op een heuvel omhoog werd gestoken. Als sein om je te verzamelen. Als oriën-
tatiepunt tijdens de strijd. Waar de bevelhebber het overzicht had. Al vanaf het begin 
van de kerk hebben christenen dit ‘vaandel’ ingevuld als het kruis van Christus. Terecht.  
 
Dat geeft nog weer een ander beeld op Jezus, onze Heer. Het draait niet alleen in de kerk 
om Hem. En in je eigen leven. Het draait ook in de wereld om Hem. Hij is de vredevorst. 
De enige bij wie haat en geweld stoppen. Die verzoening en vrede bewerkt. Die een 
einde maakt aan oorlog en verwoesting. Aan verblinding en schade. Ja zelfs aan honger, 
droogte, overstromingen en vulkaanuitbarstingen.  
 
Presidenten en regeringsleiders zouden er goed aan doen om zich door Hem te laten lei-
den. Ja, maar ook managers, leraren, zzp-ers, ouders. En als Jesaja zegt: alle volken zullen 
Hem zoeken, dan geldt dat ook voor de verdrukten, de machtelozen, de vluchtelingen, de 
zieken. Kijk allemaal naar Jezus! 
Staat dat vaandel er? Ja! Zijn koninkrijk is geopend. Iedereen moet het weten en kan het 
weten. Zijn kruis heeft er gestaan. Een uitnodiging, die ook een waarschuwing is.  
Zoeken alle volken hem? Nee. Inmiddels wel mensen uit alle volken. Maar juist macht-
hebbers en leiders blijven vaak achter.  
Is dat een probleem? Ja, want zo gaan onrecht en geweld door. Ontstaat er geen blij-
vende vrede. Is niemand gevrijwaard van oorlog, onrecht, uitsluiting en misbruik.  
Gaat het komen? Jazeker! Die Telg van Isaï, die het leven brengt door de dood heen. Die 
drager van de Geest, die jou vult met de volheid van zijn Geest, die rechtvaardige rechter, 
die hersteller van het paradijs, dat vaandel voor alle volken, onze Heer Jezus Christus is 
de vredevorst.  
 
Heb jij daar invloed op? De komst van het Vrederijk? Ja! Het begint bij de vraag hoe cen-
traal Jezus in jouw leven staat. Is het je verlangen? Zit daar je strijd? Heb je daar reserves 
bij? Weet je niet goed wat dat betekent? Of denk je dat je het allemaal wel weet? 
 
Kijk met Jesaja mee naar Jezus Christus. Ervaar de uitnodiging, de roeping, de waarschu-
wing, maar vooral de belofte van leven en geluk, van vrede en vrijheid, van liefde en toe-
komst. Dat komt in Jezus naar je toe. Geef zijn Geest ruimte om ook jou daarmee te vul-
len. Doe mee met bidden en zingen, met delen en dienen. Dan werk je mee met de Vrede-
vorst. En zul je door zijn Geest tot zegen zijn.  
 
Amen 


