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Gemeente van Jezus Christus,

Wat verwacht je van de toekomst?

Veel christenen geven daar een dubbel antwoord op.

Je toekomst op aarde en je toekomst in de hemel.

Over je toekomst op aarde: hoe denk je dat je eigen leven zich verder ontwikkelt? Som-
migen hebben daar veel verwachting van. Anderen zijn wat somberder. Afthankelijk van
hoe het nu met je gaat, wat voor karakter je hebt. En hoe de ontwikkelingen op aarde
gaan. Daarover zijn de verwachtingen meer somber, is mijn inschatting. Veel jongeren
verwachten wel weer een oorlog. Trouwens, ook Mark Rutte van de NAVO waarschuwde
de afgelopen week dat we ons moeten voorbereiden op een wereldoorlog met Rusland.

Over de toekomst op aarde zijn de verwachtingen gemengd, maar over het algemeen
niet heel positief. Over de toekomst in de hemel denken christenen zonder uitzondering
heel positief. Leven met God. Zonder gebrokenheid, verdriet en zonde. Verlost van het
kwaad en bevrijd van de dood. In harmonie met elkaar en op een aarde die doet denken
aan het paradijs. Een heerlijk vooruitzicht. Wie zou dat niet willen?

Het verschil is heel groot: je verwachting van je toekomst op aarde en van je toekomst in
de hemel. Z6 groot, dat het weinig met elkaar te maken lijkt te hebben. Ik sprak vorige
week een gelovige christen die zei: ‘Die toekomst, die geloof ik wel. Echt. En ik ben er bljj
mee. Maar ik weet het inmiddels ook wel. Je hoeft me er niets meer over te vertellen. Dat
ik later naar de hemel ga, dat is fijn. Hoe het daar zal zijn, vind ik niet zo interessant. Uit-
eindelijk kunnen we er toch weinig van vertellen. Laten we ons concentreren op ons le-
ven hier en nu. Dat houdt mij veel meer bezig. Lastig genoeg om balans te houden, om
goede beslissingen te nemen, om goede standpunten in te nemen, om met iedereen op
een goede manier om te gaan. Ik vind het zelfs al lastig om dat allemaal te doen en ook
bezig te zijn met God. Dus die hemelse toekomst: goed om te weten. Maar op dit moment
heb ik andere dingen aan mijn hoofd.’

Ik vind dat heel herkenbaar, ook voor mezelf. Dat ik denk: ‘Die toekomst: fijn om te we-
ten. Zeker in tijden van verdriet en verlies. Maar als ik veel te doen heb, raakt het op de
achtergrond. Hou ik me met die hemelse toekomst niet zo bezig.’

Toch is dit geen goede zaak. Je doet jezelf en je naasten tekort. Je doet ook de Heer te-
kort. Leef je niet echt als een mens die ‘in verwachting’ is. Geeft de hoop geen vuur in je
leven. Niet voor niets geven alle profeten regelmatig een doorkijkje naar de toekomst die
komt. Ook als ze profeteren tegen onrecht en goddeloosheid. Of als ze profeteren in don-
kere tijden van afbraak en verwoesting. Ook in het onderwijs van Jezus en van de apos-
telen komt de hemelse toekomst steeds naar voren.

De tijd van advent is erop gericht. Dat je verwachting weer op spanning komt. Omdat je
leven ertoe doet. Omdat er belangrijkere zaken zijn dan je dagelijkse ervaringen.

De tijd van advent is erop gericht dat de toekomst een kracht wordt voor vandaag. Om-
dat het je helpt om de goede weg te gaan.

De profetie van Jesaja 35 behoort bij deze toekomstperspectieven. We hebben het gele-
zen. Ik wil graag een filmpje laten zien, waarin Jesaja 35 wordt geillustreerd met behulp
van videobeelden van BBC Planet Earth.



** filmpje https://www.youtube.com/watch?v=fWiKNmGw5r8

[k vind het indrukwekkend om het zo te zien. Ontroerend mooi.

Het maakt me ook klein. Vol ontzag voor God.

Natuurlijk, het is maar een poging om iets van Jesaja 35 te laten zien. Dat de woestijn
vrolijk zal zijn, de steppe zal jubelen, dat kun je niet verbeelden. Dat blinden weer kun-
nen zien en doven weer kunnen horen, dat zie je in dit filmpje niet. Dat vreugde een stad
binnentrekt en gejammer eruit wegvlucht, dat kun je ook niet in een video laten zien.
Maar met alle beperkingen die een video heeft, helpt het toch ook om opnieuw onder de
indruk te raken van wat God aan het doen is.

Mag ik een paar dingen naar voren trekken?
** herschepping

De steppe zal bloeien. Dat dorre en doodse landschap van de woestijn. Troosteloos, grijs,
gebroken grond, karkassen van beesten. Een landschap dat je zomaar kan herkennen in
je eigen leven. Een dorre tijd. Geen plezier. Een moeder die al vijf jaar geen contact met
haar zoon heeft. Een meisje die dagelijks de pijn van de littekens voelt van de slechte er-
varingen met een oom. Een jongen die weer aan het infuus moet met die afbrekende me-
dicijnen. Een man die werken moet onder een wantrouwende manager. Een woestijn.

Maar de steppe zal bloeien! Niet alleen de dieren, maar zelfs de aarde. Laat staan de
mensen! Als zelfs de woestijn de majesteit van de Schepper gaat bezingen.

Zijn het beelden? Zeker! Maar wel beelden van:

Leven. Bloei. Vruchtbaarheid.

Als zelfs een cactus bloemen krijgt.

En een grijs landschap weer fris groen wordt.

Het ontroert. We verlangen naar leven. Naar blijdschap. Naar lachen.
Naar energie, kleur en klank.

Heb je nog verlangens? Of zijn ze onder de teleurstellingen bedolven?

Durf je nog te dromen? Of ben je aan het overleven. En is alles grauw?

Heb je nog verwachtingen? Of loop je het risico om cynisch te worden, somber, gesloten?
Toch schilder ik je het paradijs voor ogen. In lijn met Jesaja. De steppe zal bloeien!

Niet om te vluchten uit de realiteit. Of de moeiten weg te drukken.

Maar om je te vertellen dat God de God van het leven is!

Van vreugde, van vernieuwing, van herschepping, re-creatie.

De Heer die zijn overweldigende kracht en energie inzet om dood en doodsheid te over-
winnen.

De natuur gaat Hem aan het hart! De schepselen. Zelfs de bloemen en de bomen, de ber-
gen en rivieren. Laat het ons ook aan het hart gaan. De steppe zal bloeien! Des te meer
zal het leven van zijn kinderen tot bloei komen.

Leef je leven met hoop. Daartoe roept dit beeld op.

De toekomst is aan de God van het leven!

** door oordeel heen



‘Wees sterk en vrees niet. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieén
sterk.’ Dat is de oproep die uitgaat van het beeld van de bloeiende woestijn. Een bemoe-
diging voor bange mensen. De toekomst is hoopvol. Hoop geeft kracht. Geeft moed.
Goede moed om vol te houden. En ook de moed om op te staan, het goede te doen, on-
danks bedreiging.

Is er reden voor angst? Zeker. Niet alleen in de levensomstandigheden. Of de toekomst-
verwachting. Maar ook vanwege iets anders: in het voorgaande hoofdstuk is ook een
toekomst geschetst. Van hoe het land eruit gaat zien van de vijanden van God. Als God
met zijn oordeel komt. Verwoesting en uitputting van het land. Gevaarlijke wildernis.
Dorens en distels. Omdat God een dag van wraak houdt. Daar kun je zeker knikkende
knieén en trillende handen van krijgen. Wie zal zeggen dat dit jou niet treft?

Omdat God trouw is aan zijn beloften. Omdat Hij zijn verbond houdt. Daarom roept Hij
op tot bekering. Tot rechtvaardig en barmhartig leven. Tot serieus omgaan met elkaar en
met de schepping. Daarom zal Hij zelf komen om dit recht te zetten. Zodat zijn volk, zijn
liefde, zijn wereld niet kapot lopen.

Jezus komt. Een klein kindje? Verkijk je er niet op! Bevrijding door het oordeel heen. Het
onrecht wordt verwijderd. Er is nogal wat nodig om van de steppe een zingend land te
maken! Om verzoening te bewerken tussen vijanden. Om recht te zetten wat scheefge-
groeid is. Om te herstellen wat beschadigd is. Ons mensen lukt het bijna nooit. Het wordt
eerder een spiraal. Van kwaad tot erger.

Alleen bij Jezus Christus gebeurt het! Hij neemt het kwaad op zich. Onze ziekten, onze
schuld. Onze schaamte, onze schade. Hij neemt het mee aan het kruis. Weg met het
kwaad. Weg met het onrecht. En daarom weg met de dood!

Het is geen zoetsappig verhaal. Ook confronterend. En radicaal. Je blijft er niet dezelfde
bij. Neem je een risico als je Jezus volgt? Ja. Ook jij wordt gezuiverd. Dat zal je ontdekken
aan je fouten. Dat zal je bevrijden van dingen die vastgekoekt zitten. Je zult veranderen.
Dat wordt niet overal begrepen. Je zult het er moeilijk mee krijgen. Maar het is wel de
weg naar het paradijs. De weg door het oordeel. Naar het leven.

** Messias en Geest brengen nieuw leven

Wanneer gaat dat gebeuren? Dat de steppe gaat bloeien? Dat mensen weer blij worden,
dat dorheid voorbij is, dat mensen in vrede leven, met elkaar en met God? Het begint
niet pas later. Het begint bij de Messias en de Geest. Zij brengen het nieuwe leven!

In de schets van Jesaja kun je het zien. Signalen die iets laten zien van Gods werk:
Blinden kunnen weer licht en kleur zien. De oren van doven werken weer. Verlamde
mensen maken salto’s. Stomme mensen gaan zingen. Er stroomt water over het dorre
land. De bronnen gaan open. Het leven krijgt klank en kleur.

Later haalt Jezus dit aan. Op een vraag van Johannes: bent U het? Jezus zegt: Zie je het
niet? Dit is wat er gebeurt! Waar ik kom, daar komen mensen tot leven. Doven konden
weer horen en blinden weer zien als Hij ze aanraakte. Verlamden gingen huppelen. Zelfs
doden werden opgewekt. Letterlijk. Maar tegelijk met zo’n diep-geestelijke betekenis.



Wie is er niet doof voor Gods stem? Wie is er niet blind voor Gods luister? Wie is er niet
verlamd door de strikken van de zonde? Wie is er niet het zingen vergaan door verdriet
en zorg? Bij Jezus leer je Gods stem horen. Gods heerlijkheid zien. Vergeving aanvaarden
en met liefde leren spreken. Je bent het Koninkrijk van God binnengegaan.

In Jezus Christus. Je hebt zijn Geest ontvangen! Je bent tot leven gekomen, met hoofdlet-
ters. Tollenaars werden evangelisten, kinderen begonnen te zingen, vijanden gingen el-
kaar helpen, ouders en kinderen raakten verzoend. Waar de Messias zijn Geest geeft ont-
staan nieuw leven. Dorre levens gaan glanzen van verwondering. Moedeloze mensen
gaan weer rechtop staan. Nieuwe bronnen worden aangeboord. Mensenlevens worden
vruchtbaar. God werkt. De bloeiende steppe begint vandaag al! Bij Christus en zijn Geest!

Nieuw leven. Snap je wat Jesaja laat zien? Wat er bij Jezus gebeurt? Wat zijn Geest in jou
doet? Laat je raken door de liefde van Jezus. Open je hart voor zijn genade. Laat je vullen
door zijn Geest. Dan komt er diepe verwondering in je leven. Blijvende blijdschap. Dan
komen liefde en verbondenheid tot bloei. Ervaar je de troost en bemoediging van de ge-
meenschap. De Messias en zijn Geest vormen het geheim van de bloeiende steppe. Le-
vend water zal over je leven stromen: Jij bent een kind van God. Niet vanwege jezelf.
Maar vanwege zijn genade. Daarin ligt vergeving en genezing. Je bent een kind van God.
Voor eeuwig. Daarin vind je ruimte voor een ander, vriend en zelfs vijand. Zo leer je ge-
nieten van het goede, ook als het kleine fragmenten zijn. Zo gaan je ogen weer glinsteren.
Vertrouw je toe aan je Heer en zijn Geest.

** Zo ontstaat een heilige en veilige weg

En er ontstaat een heilige en veilige weg. Zo schildert Jesaja verder aan het plaatje van
de bloeiende steppe. Er gaat een gebaande weg lopen. Een weg door de woestijn.

Bij Jesaja is ‘een weg’ altijd de weg naar de Heer. Terug naar Sion. Voor zijn volksgenoten
die God de rug toegekeerd hadden. Voor zijn volksgenoten die in ballingschap waren
weggevoerd. God zal een weg banen. Heel concreet voor hun toekomst op aarde: terug
naar Jeruzalem. Een weg terug naar Hem.

De weg naar de Heer. Dat is de weg die langs de stations van schuldbelijdenis, vergeving,
bekering en nieuwe toewijding loopt. Van elk van die stations neem je iets mee. Het is de
weg van het verbond. Die altijd open staat. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt en in
welke situatie je je ook bevindt. De weg die je steeds opnieuw moet gaan. Langs de stati-
ons van schuldbelijdenis, vergeving, bekering en nieuwe toewijding.

Zo ga je de weg. Het is een heilige weg! Het gaat ergens om. Het komt erop aan hoe je
leeft. Of je met God leeft of zonder God. Of je zijn geboden serieus neemt of ze naar je
hand zet. Een heilige weg: of je de verleidingen weerstaat, en ook de krachten van heb-
zucht, eer, verliefdheid, woede, alcohol, rijkdom en seks. Heb je de bloeiende steppe op
het netvlies? Ga dan de heilige weg. Zeg nee tegen de zonde! Zeg nee tegen halfslachtig
geloof. Zeg nee tegen een plekje aan de rand. Zeg nee tegen de lievigheid. Zeg nee tegen
het vage ietsisme. Zeg nee tegen gemakzucht in kerkgang, bidden en bijbellezen. Zeg nee
tegen dwaze verhalen. Vertrouw je toe aan de Heer. Laat je vullen door zijn Geest. Neem
zijn geboden ter harte. Laat je niet binden. Leef in de vrijheid, vrede en vreugde van
Christus. Dat is de heilige weg! De weg die glanst van de belofte.



Dat is ook een veilige weg. Een beveiligde weg. Waar gaandeweg de grote verleider zal
wijken. Waar bedreigingen geen vat meer op je krijgen. Waar schaamte niet meer ver-
lamt. En onrecht niet meer blokkeert. Waar zelfs de dood geen eindpunt, maar een door-
gang betekent. Een doorgang naar huis!

** en de bevrijden komen juichend thuis!

Juichend komen de mensen die bevrijd zijn thuis.
Bevrijd! Uit de gevangenis van de boze. Van oordeel en dood. Uit het concentratiekamp
van de zinloosheid en dorheid. Van gebrokenheid en verlies. De steppe zal bloeien!

De gebaande weg brengt je naar Sion. Naar huis! De stad waar alleen vreugde, vrede en
vrijheid overblijven. Omdat verdriet, gebondenheid en onrecht eruit wegvluchten. Want
dat blijft nooit bestaan in de aanwezigheid van God.

God schept een ruimte, waar slechten, dwazen en onreinen niets te zoeken hebben.
Waar de demper eraf gaat. Waar mensen elkaar aanvaarden. Waar onbegrip is overwon-
nen, vijanden elkaar omhelzen, fouten zijn vergeven, persoonlijkheidsstoornissen zijn
verdwenen, generaties dezelfde kant opkijken.

Wat verwacht je van je toekomst? Je toekomst op aarde en je toekomst in de hemel?
Staan ze los van elkaar? Heeft de verwachting van het komen paradijs iets te betekenen
voor je leven nu? Ik denk dat ik de vraag moet omdraaien. Niet ‘wat verwacht je precies’.
Maar: ‘hoe leef je in verwachting'? Wat betekent het dat jij een hoopvol mens bent voor
je leven vandaag? Dat jij weet dat zelfs de woestijn gaat bloeien en zingen?

De bijbelklas: Maria en Elizabeth. Twee vrouwen in verwachting. Het bepaalt alles.
Vreugde, kracht, goede moed. Het leven komt eraan!

Daarom ook Jesaja (en alle profeten en apostelen). De schets van wat komt is één harts-
tochtelijke oproep: verlies je verlangen niet. Maar leef eruit! Bekeer je van zonde, van ge-
zapigheid, van egoisme en van slechte gewoonten. Zie het nieuwe leven dat de Messias
en zijn Geest al brengen. Ga de weg door de woestijn. De heilige en veilige weg. Zingend
zul je op weg blijven. Juichend zul je thuis komen.

Amen



