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Thema: wonderbare raadsman
NLB 477 Komt allen tezamen (beurtzang; refrein als keervers)

Votum en groet

LvdK 26:1,3,4 Daar is uit’s werelds duist’'re wolken
Gebed + keervers

Lezen: Lukas 2:1-21

Meertalig + keervers

Kerstquiz (telefoon meenemen!)

Opwekking 527 Licht in de nacht

Kinderen: geluksbrengers: muziekinstrument
Kerstverhaal (Joke)

Kinderlied: Ga je mee op zoek naar het koningskind
Lezen: Jesaja 8:23b-9:6 + keervers

Verkondiging: Wonderbare Raadsman

Psalm 98 (DNP): Zing voor de Heer, om Hem te eren
Berichten uit de hemel

Zingen: Kom, vier het feest met mij (Sela)

Gebed + keervers

Collecte

Ere zij God

Zegen + keervers



Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Dat wordt me er eentje! Moet je eens kijken hoe helder zij uit de ogen kijkt! Daar ga je
nog veel plezier aan beleven! Ze is precies haar moeder! Hij is heel muzikaal: hij reageert
nu al als je een liedje zingt!

Zo praten mensen als ze in de wieg of in de kinderwagen kijken. Zijn het profetische
woorden? Het zou zomaar kunnen. Misschien gebaseerd op een inschatting. Of op intu-
itie. Misschien is het ook gewoon om iets positiefs te zeggen. Een goede wens. Een ver-
langen. Hoe het kindje zich zal ontwikkelen. Of het profetisch is, zal blijken.

Wat zou je denken als jij boven de wieg van Jezus zou staan? Die houten voerbak van
ruwe planken? Met een ingebakerde baby erin? Zou je nieuwsgierig zijn: is er aan dit
kindje al iets bijzonders te zien? Zou je verbaasd zijn: niet te geloven dat dit de redder
van de wereld is? Zou je een beetje afwachtend zijn: ben benieuwd of ik iets van God hier
kan voelen? Zou je vol eerbied zijn: dit dit is mijn verlosser!

Als jij dit kindje zou zien, weet je natuurlijk al heel veel: dit is Jezus, zoon van Maria en
zoon van God. Maar weet je, eigenlijk gold dat ook voor de mensen die er toen waren: Jo-
zef en Maria wisten dat hun zoontje de Zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd
en koning zou worden op de troon van David. De herders wisten dat dit kindje de red-
der, de messias, de Heer was. De lofzang van die hemelse bataljons engelen had daar een
groot uitroepteken achter gezet. ledereen die een beetje thuis was in de Bijbel, wist wat
er allemaal al over dit kindje was gezegd. Geen goede wensen of zegeningen die bij zijn
geboorte pas werden bedacht. Maar profetische woorden die al heel lang over Hem wa-
ren uitgesproken. Zoals die woorden van Jesaja, achthonderd jaar voor de geboorte van
Jezus. ‘Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’. Voor zijn tijdgenoten moet het
een raadsel zijn geweest. Zij zagen geen kindje. Wij wel. Net als Jozef en Maria. En de
herders. Een pasgeboren en ingebakerde baby in een voerbak. Zij reageerden niet met
nieuwsgierigheid, niet met verbazing en niet afwachtend. Alle mensen die bij de wieg
van Jezus stonden, reageerden zonder uitzondering met diepe eerbied en met grote
blijdschap. Blijdschap en eerbied. Dat past ons. Grote blijdschap en diepe eerbied.
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Mag ik jullie daarin voorgaan? In grote blijdschap en diepe eerbied? Voor Jezus? Voor
zijn geboorte? Voor zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding? Voor zijn Vader en voor zijn
Geest. Voor zijn onmetelijke liefde voor jou?

Grote blijdschap en diepe eerbied. De intensiteit ervan zakt gemakkelijk weg. Dan wordt
Jezus iemand die er altijd is, maar waar je verder weinig mee hebt. Dan wordt kerst een
mooi jaarlijks feest, dat verder weinig verandert aan je leven. Dan wordt het vandaag
een kerstbeleving met hopelijk een vleugje blijdschap en misschien een momentje eer-
bied. Maar de geboorte van Jezus is zoveel meer waard! Geeft zoveel meer energie!

De profetische woorden van Jesaja helpen daarbij. In de eerste plaats om je de ogen te
openen voor de wereld om je heen. Bij kerst moet je je niet afschermen voor de wereld
en de ellende die je daar ziet. Het is niet goed om je terug te trekken in een bubbel van
gezelligheid, lekker eten, glinsterende kerstmarkten en mooie muziek. Nee, laat juist met



kerst ook de beelden en gevoelens van duisternis, kou, eenzaamheid en geweld toe. ‘Het
volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een groot licht’, zo profeteert Jesaja. Hij heeft het
over het juk dat op de mensen drukt en hen belast, de zweep die over hen heen gaat en
hen opjaagt, over de dreunende laarzen die rondstampen. Hoeveel woorden heb je nodig
om onze wereld erin te herkennen? Of stukjes van je eigen leven?

Ook bij de geboorte van Jezus is die harde, bedreigende en gewelddadige wereld aanwe-
zig. In Bethlehem, omdat de keizer dat wil. In een voerbak, omdat er geen plek voor hen
was. Met in no time een razzia in het dorp en een overhaaste vlucht naar Egypte, omdat
koning Herodes zich bedreigd voelt. Als je zelf een comfortabel en verwarmd huis hebt is
het goed om je te realiseren voor hoeveel mensen in deze wereld dat niet is weggelegd.
Nog afgezien van de kilte, angst en eenzaamheid die in je eigen hart kunnen leven.

En dan heb ik het nog niet eens over onze verlorenheid door onze zonden, over Gods
oordeel dat ook terecht over ons leven gaat. Over wat we zeggen en wat we verzwijgen.
Over wat we doen en wat we nalaten. Dat is de realiteit. Sluit je ogen er niet voor!

Mag ik het op zo'n feestelijke dag zeggen? Ja, ik moet het zeggen! Omdat je alleen dan
leert waarderen wat er met kerst is gebeurd. De Messias is geboren! Het licht van de we-
reld. Jouw redder! Geschenk van Gods genade. Gods Zoon die ons pak aantrok. Wwerd
mens van vlees en bloed. Leefde onder de mensen en zocht juist hen op die het moeilijk
hadden en last hadden van schuld, schade of schaamte. Leefde in een wereld vol machts-
spelletjes en gebrokenheid. Je kunt geen kerst vieren als je je ogen daarvoor sluit.

Alleen dan zie dat dit kind - zo benadrukken profeten en engelen voortdurend - de heer-
schappij van de wereld op zich zal nemen. Dat Hij de wereldleider wordt, die alle macht
in hemel en op aarde krijgt. Dat Hij de banden van de zonde, de duivel en de dood
breekt. Om het rijk van vrede en eeuwig leven te openen. De geboorte van Jezus is dé
game-changer. De Heer is geboren! Laat die profetische woorden meeklinken. Dan kom
je tot diepe eerbied en grote blijdschap! Die je leven verandert.
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Jesaja hangt al een bordje op boven de wieg van Jezus. Nog zonder naam, maar wel met
de titels van het kindje: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vrede-
vorst. Het zijn geen goede wensen van iemand over de toekomst van een kind. Het is een
profetisch woord over het kind dat geboren is. En over de manier waarop Hij alle macht
zal gaan uitoefenen. Hoe Hij dat ook vandaag doet.

‘Wonderbare raadsman’. Die eerste titel van Jezus. Wonderbare raadsman. Hij is dit ge-
worden en gebleven.

Raadsman: een wijze mentor, een ervaren coach, een pastor, een goede adviseur. Hoe
vaak zou je zo iemand kunnen gebruiken! lemand die uitlegt wat er gebeurt, die begrijpt
hoe je erin zit, die overziet wat er aan de hand is en die je bij de hand neemt om stappen
te zetten, keuzes te maken, eventueel je koers te verleggen. Dat is Jezus!

Een wonderbare raadsman. Wonderbaar, omdat Hij goddelijke wijsheid heeft. Omdat Hij
weet wat wij niet weten. Omdat Hij een weg ziet, waar wij die niet ontdekken. Omdat Hij
bedenkt waar ik niet op kom. Omdat Hij vrede geeft, die niet afhankelijk is van mijn om-
standigheden. Omdat Hij jou begrijpt, zoals je jezelf niet eens kent.



Jezus, wonderbare raadsman. Kijk zo naar Jezus! Vier zo zijn geboorte. Dé wonderbare
raadsman is gekomen! Hij is er! Maak gebruik van zijn wijsheid. Luister naar zijn advies.
Laat je vullen door zijn Geest. Volg zijn voorbeeld.

Ja dan lukt het om in een conflict de ander niet af te branden en los te laten. Omdat je
ook beseft welke liefde de Heer voor de ander heeft.

Dan lukt het om niet aan je eigen welvaart en gezelligheid vast te houden. Omdat je be-
seft dat je het niet voor jezelf hebt gekregen, maar om in zijn spoor anderen te dienen.
Dan lukt het om op te staan en te protesteren tegen onrecht en tegen leugens. Omdat het
een sluier voor de enige Heer en redder trekt.

Dan lukt het om je fouten toe te geven, sorry te zeggen en om vergeving te vragen. En
dan lukt het je om tot vergeving te komen en opnieuw te beginnen. Omdat Hij je die weg
wijst en op die weg voorgaat.

Dan lukt het je om in geloof, hoop en liefde te leven. Omdat Hij je toelaat tot zijn Konink-
rijk. En je laat delen in zijn Geest.

Ja maar, waar is Hij dan? Hoe kan ik Hem dan om advies vragen? Waar kan ik zijn wijs-
heid en zijn liefde vinden?

Richt je aandacht op Hem. Hij is er! Ook voor jou. Bid om zijn nabijheid en zijn Geest.
Laat zijn woorden en zijn daden bij je doordringen. Ze zijn beschreven, ze worden door-
verteld. Zoek Hem in zijn mensen, in zijn gemeente. En vertrouw je aan Hem toe. On-
danks alles. Hij is dichtbij. Die wonderbare raadsman. Hij is geboren, weet je nog. Mens
onder de mensen. Zo is Hij er nog steeds. In de mensen, in zijn Woord, in zijn Geest. Zo
dichtbij. Voor jou en mij. Liefdevol, eerlijk en wijs. Reden voor grote blijdschap en diepe
eerbied voor die Jezus. Hij geeft levenskracht: eeuwig leven.

Amen



