Preek over Johannes 4:43-54
- Neede, 1 februari 2026
- Kees van Dusseldorp
- serie: Kijk naar Jezus! 2
- viering HA
- doopgeschenken

Thema: Heb jij een wondergeloof?!
Liturgie:

Psalm 33:1,2 (NPB) Juich voor de Heer om Hem te loven
votum en groet

Psalm 33:3,4

verbondsvernieuwing: Laat uw koninkrijk komen!
Psalm 33:5,6

doopgeschenken

NLB 348:1,7,8,9 Heer van uw kerk

gebed

lezen: Johannes 4:43-54

verkondiging

ELB 469 Wil je wel geloven

inleiding viering HA

Opwekking 642 Al mijn zonden

viering HA

Psalm 103:1,4,6 (NPB) Lof aan de Heer, voor al zijn zegeningen
gebed

collecte

Sela: Een toekomst vol van hoop

zegen



Gemeente van onze Heer,
Wat zijn het mooie verhalen. Dat iemand wonderlijk geneest op het gebed. Het gebeurt.

Huisarts Dick Kruijthof deed onderzoek na gebed naar genezingen na gebed. Hij ont-
dekte dat 99% van de mensen die medisch uitbehandeld zijn, ziek blijven of overlijden,
ook na gebed. Maar in zijn onderzoek vond hij ook 11 patiénten die na gebed van het een
op het andere moment een opmerkelijk medisch herstel lieten zien.

Gebedsgenezer Tom de Wal claimt dat iedereen genezen kan op het gebed. Als je maar
gelooft dat Jezus dat doet, dan gebeurt het bij jou ook. Laat ik duidelijk zeggen dat ik de
benadering van Tom de Wal onbijbels en gevaarlijk vind. Maar de heftigheid van de reac-
ties op hem laat zien dat genezing een thema is dat veel oproept. Logisch ook. Want
ziekte en lijden, operaties en therapieén, daar hebben we volop mee te maken. Het kan je
zoveel levensplezier ontnemen. We willen er graag vanatf.

Behalve dat ziekte en genezing een gevoelig thema is, is ook ‘wonderen’ een onderwerp
dat veel oproept. Gek eigenlijk. Veel mensen verlangen naar een wonder van God, zodat
ze niet meer hoeven te twijfelen aan hun geloof. Liet God zich maar eens zien. Deed Hij
maar eens iets bijzonders. Aan de andere kant zijn wonderen, zoals we die in de Bijbel
lezen, voor veel mensen een struikelblok. Dat kan niet gebeurd zijn. Dat Jezus wijn
maakt van water. Dat Hij een overledene weer terugroept uit de dood. Dat Hij een zieke
geneest met zijn woorden. De Bijbel is duidelijk een sprookjesboek, zeggen ze. Enerzijds
willen we graag een wonder meemaken. Anderzijds geloven we de wonderen niet die in
de Bijbel staan. Het draait wel veel om onszelf, vind je niet?

Jezus geneest de zoon van de hoveling. Dat is het verhaal dat we gelezen hebben. En
weet je, juist dit verhaal maakt duidelijk over waar het om gaat in het geloof. Of beter ge-
zegd: dat het gaat om geloof. Op een fantastische manier laat Jezus door dit tweede won-
derteken zien wat geloof is en hoe geloof zich ontwikkelt. Door de manier waarop Hij ge-
neest, roept Jezus geloof op. Genezing speelt een belangrijke rol. Maar het gaat om ge-
loof. Mag ik je meenemen in dit geweldige verhaal van groeiend geloof?

kx

‘jezus, wilt u meegaan naar mijn huis, want mijn zoon ligt op sterven’. Daar staat die ka-
merheer van de koning nog te hijgen. Haastig was hij van Kafarnalim naar Kana gegaan -
25 kilometer klimmen. Jezus is er! Als je kind ernstig ziek is, maakt het niet uit of je rijk
of arm bent. Dan grijp je alles aan. Als je in nood zit, dan ga je bidden. Is dat geloof? Ja,
waarom zou je dat geen geloof noemen? Als je gaat bidden bij problemen? Is het een gok
van die hoveling? Ik denk het niet. Er gingen verhalen rond over Jezus. Ook als je nooit
eerder gebeden hebt en er komen problemen in je leven, dan is het absoluut geloof als je
gaat bidden. Als je ego omver geblazen is omdat je het zelf niet kunt fixen en je dat er-
kent en je gaat bidden om hulp aan Jezus om hulp. Ja, dat is zeker geloof. Beginnend ge-
loof. Jezus pakt dit op om geloofsles te geven. Niet alleen aan de hoveling, maar aan alle
mensen toen. En ook aan jou en aan mij.

k%

Het eerste wat Jezus doet, klinkt als een afwijzing. Een verzuchting: ‘Jullie geloven alleen
maar als je tekenen en wonderen ziet.” Best confronterend: ‘Het draait in je geloof om



jezelf.” Herken je daar iets van? Dat het in je geloof en in je gebeden vaak draait om je-
zelf? Om jouw wensen, om jouw vragen, om jouw gezondheid en jouw succes? Dag je ge-
bed vooral een verlanglijstje is? En je van Jezus verwacht dat Hij doet wat jij graag wilt?
Ook al ben ik blij dat je je wensen aan God voorlegt. Beter dan dat je helemaal niet bidt.
Toch is het goed om ook kritisch te kijken naar wat je vraagt en hoe je bidt.

Het is opmerkelijk dat Jezus afwijzend reageert. Hij geneest toch iedereen die bij Hem
komt? Ook in Jeruzalem had hij zoveel tekenen laten zien van zijn macht en leven, dat ze
in Galilea blij waren dat Hij er was.

En toch grijpt Jezus deze situatie aan om ons iets te leren. Waarom?

- Ishet omdat het een hooggeplaatste ambtenaar van het paleis is? Een soort
grootmeester? En de naam van Jezus zo ook in het paleis bekend wordt?

- Is het omdat hier voor het eerst niet de zieke bij Hem komt of gebracht wordt,
maar Hem gevraagd wordt om mee te gaan? En dat Jezus hierin een kans ziet om
aandacht te vragen voor de kracht van zijn Woord, ook op afstand?

- Is het omdat het hier niet gaat om een ‘gewone’ ziekte, maar om een kind dat op
de grens van de dood ligt? En Jezus kan laten zien dat Hij leven brengt?

- Ishet omdat Jezus het geloof van de man in een snelkookpan gooit? Om hem en
ons iets te leren over wat geloven is?

Misschien speelt het allemaal een rol. In ieder geval pakt Jezus deze situatie op om ons
iets te leren. Hij geeft ons een bril om te zien waar al zijn wonderen voor bedoeld zijn.
Hij leert ons wat belangrijker is dan genezing. Hij pakt de noodkreet van de hoveling op
ons iets te leren over wat geloven is.

Hij wijst de man af. Maar de hoveling druipt niet af. Hij houdt vol. Ook al doet Jezus eerst
niets. Hij blijft Jezus aanklampen. Maar er verschuift al iets. Hij toont meer eerbied en
respect. ‘Heer’ zegt hij. Het draait niet meer alleen om hemzelf, maar het draait ook al
een beetje om Jezus.

[s dat ook niet de praktijk? Dat je afhaakt als God je gebed niet verhoort? Dat je stopt met
bidden als het tegenzit? Dat je misschien helemaal niet meer bidt, omdat je niets merkt
van God? Dat je niets meer van God verwacht omdat er toch niets verandert?

Bij de hoveling gaat het anders. Door zijn afwijzing helpt Jezus hem om een stap verder
in geloof te komen. Hij blijft volharden, ook als het tegenzit. Hij groeit in respect voor de
Heer, die hij niet voor zijn karretje kan spannen.

Als ik het een beetje scherp zeg: kan het zo zijn dat uitblijven van verhoring, van gene-
zing, van een oplossing ook een prikkel kan zijn om tot geloofsverdieping te komen? Om
te groeien in respect voor de Heer? Om niet te stoppen met bidden, maar vol te blijven
houden? Kan het helpen om in je bidden je meer op de Heer zelf te richten en minder op
jezelf? Ik zeg het scherp. Niet omdat ik de aanvechting niet herken. Niet omdat je fout be-
zig bent. Maar omdat Jezus met zijn uitspraak ons erbij bepaalt.

k%

‘Ga maar naar huis, uw zoon leeft’, zegt Jezus. En de man geloofde het woord dat Jezus
tegen hem sprak. Hier komt het geloof van de man weer een enorme stap verder: Hij ge-
looft het woord! Zonder het te zien. Zonder dat Jezus met hem meegaat.

Het zegt iets over de autoriteit waarmee Jezus spreekt. De kracht van het Woord. Wat Je-
zus zegt is ook veelzeggend. Hij zegt niet: ‘uw zoon is genezen’. Maar: ‘uw zoon leeft’. Dat



moet de mensen toen opgevallen zijn. In het Woord van Jezus staat leven voorop. Leven
is belangrijker dan gezondheid. Zeker het leven dat Jezus geeft. Zijn grootste gave. Dat jij
het ware leven krijgt. Zoals Johannes aan het einde van zijn boek opschrijft: ‘ik heb deze
wondertekenen van Jezus beschreven, zodat jij gelooft dat Jezus de Messias is, en zodat
jij door te geloven het leven ontvangt.” Dat klinkt hier al door.

Jezus spreekt het leven uit. Dat is het Woord. De hoveling gelooft het Woord. Zijn geloof
groeit verder. Het begon bij bidden in de nood. Toen kwam daar respect voor de Heer
bij. Nu komt hij tot geloof in het Woord. Dat wat Jezus zegt, echt waar is. Ook als je het
nog niet ziet. Weet jij wat het Woord van Jezus voor jou is? Dat jij een kind van God bent.
Dat je zonden vergeven zijn. Dat de Heilige Geest je zal leiden. Dat niemand je kan roven
uit zijn hand. Dat Hij een plaats voor je maakt in het huis van de Vader. Maar ook dat de
wereld je zal haten. Dat je aan Hem verbonden moet blijven. Dat Hij de enige is die leven
geeft. Woorden van Jezus die in dit evangelie staan. Laat die woorden bij je binnenko-
men. Accepteer ze als de waarheid. Bewaar ze als een kostbare schat. Leef ervan als wa-
ter en brood. Laat zijn Woord een vuur in je aansteken. Geloof wat Hij zegt!

)k

Het geloof van de hoveling komt nog een stap verder. Aan het einde van het verhaal le-
zen we: ‘Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten.’ ‘Geloof heeft dan geen nadere
bepaling meer. Het gaat verder dan geloof in het Woord van Jezus. Het gaat nu om geloof
in Jezus zelf. Geloof dat Hij de Messias is, de Zoon van God. Geloof waarmee je je aan Je-
zus toevertrouwt. Je bij Jezus veilig voelt. Weet dat niets of niemand je van Hem kan
scheiden. Geloof waarmee je je ook aan Hem wijdt. Hem eert, Hem dient, van Hem ge-
tuigt en voor Hem leeft.

‘Dit is het tweede wonderteken’, zo sluit Johannes dit verslag af. Is de genezing van de
zoon van de hoveling een wonder? Zeker! Maar een nog groter wonder is het groeipro-
ces van het geloof van deze hoveling. In no time ontwikkelt zich zijn geloof. Eerst draaide
het alleen om zichzelf. Aan het eind draait het helemaal om Jezus. Het is geweldig om het
zo te zien. En ook hoe Jezus deze geloofsgroei oproept. Met zijn confronterende opmer-
king, met zijn beloftevolle Woord en met zijn liefdevolle kracht.
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Ja, er ligt ook een stuk bij de hoveling. En dus bij jou. Zet je je ego aan de kant en ga je
naar God met je vragen en je nood? Komt je tot eerbied voor Hem als het tegenzit en als
verhoring uitblijft? Geloof je zijn Woord, ook voor jezelf? En geef je je steeds meer aan
Hem, de Messias die het leven brengt?

Het zijn vragen om over na te denken. Waar nodig om je te bekeren van je zelfbubbel.
Maar verlies je niet in zelfreflectie. Let vooral op wat Jezus zegt en wat Jezus doet. Laat
door Hem je geloof groeien. Hij spreekt zijn Woord. Nog steeds. Hij geeft Zichzelf. Nog
steeds. Hij doet wonderen. Op zijn tijd en zijn manier. Als je ze ziet, laat het je stimuleren
om Hem te geloven. Als je ze niet ziet, weet je dan bemoedigt door het woord van Jezus
zelf: ‘Gelukkig zijn zij, die niet zien en toch geloven’.

Jezus roept je om dat opnieuw te leren. Door brood en wijn. Om je aan Hem te verbin-
den. En aan elkaar.

Amen



